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Deze lichtte onmiddellijk de Kenpeitai in en het gevolg was dat alle zusters
die aan de feestmaaltijd hadden deelgenomen, tien tot zeventien maan-
den gevangen zaten; allen werden door de Kenpeitai ernstig mishandeld.

*

September '42 bracht de climax van de optimistische geruchten.
In de eerste dagen van die maand werd rondverteld dat de Japanners

onder Amerikaanse druk Java hadden afgestaan en dat het Nederlands
bestuur op de 7de officieel zou worden hersteld. 'Men heeft', aldus in
Bandeeng Elias,

'met eigen ogen de gouverneur-generaal met hoge Japanse officieren in het
Preanger Hotel zien confereren. Het einde van de oorlog is nabij ... De vrouwen
kopen voor haar laatste geld avondjaponnen die zij op het aanstaande vredesbal
in Hotel Homann zullen dragen. Als men nu nog ongelovig blijft, wordt men
uit de Europese maatschappij gestoten. De manager van het Preanger Hotel
verzekert dat de GG niet in zijn hotel is geweest. Hem wordt geantwoord dat
hij dit natuurlijk moet zeggen, maar dat men wel beter weet.' I

Elias gaf dit samenvattend uit zijn herinnering weer maar Bouwer
legde in zijn dagboek op woensdag r6 september een gedetailleerder
beeld vast:

'Ik ga nu een vreemd verhaal vertellen. Hoe het in de wereld gekomen is, weet
ik niet. Hoe het zo algemeen geloofd kon worden, weet ik al evenmin. Ik weet
slechts, dat de stad enige dagen lang volkomen op zijn kop heeft gestaan. Het
kwam er op neer, dat Japan onder Amerikaanse dreigementen Java had prijsge-
geven en dat we dus slechts hadden te wachten op de komst der Geallieerde
her-bezettingstroepen. Hoe het precies begonnen is, is mij niet geheel duidelijk.
Het begon met de loslating uit het interneringskamp Klooster 'Sterre der Zee'
van een aantal Ambonnese en Menadonese geïnterneerden, die er blijkbaar bij
vergissing in geraakt waren. Plots was daar het gerucht, dat de Amerikaanse
president, Franklin D. Roosevelt, per radio zou hebben medegedeeld, dat Japan
er in toegestemd had, Java (anderen beweerden: geheel Nederlands-Indië) te
ontruimen, dat de militaire bevelhebbers nog bezig waren met de regeling van
details, doch dat de Amerikaanse troepen spoedig zouden landen. Zonder over-
drijving kan ik zeggen, dat 90% der Europese bevolking dit verhaal in eerste
instantie geloofde.

I Elias, p. 64.
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