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Toen werd het steeds gekker. Indië zou geruild worden tegen Nieuw-Guinea.
Slechts de Kenpeitai en civiele japanse ambtenaren zouden achterblijven voor
handhaving van rust en orde en formele overdracht van het gebied, terwijl het
leger zich zou terugtrekken. Winkels werden bestormd. Vrouwen kochten nieu-
we japonnen om de bevrijding te vieren. Gerzon zette in één dag f 10.000 om.
Men kocht voorraden sterke drank op. Men had al japanners gezien met witte
banden om de arm. Maandag j.l. leefde men in een ware overwinningsroes. Er
heerste een 'Hè-hè-da-hebben-we-alweer-gehad' -stemming. In de kampen 1

drong het door. 'Stuur ons maar geen pakjes meer', kwam uit de kampen, 'wij
zijn over een paar dagen thuis.' Vrouwen kwamen uit Oost-java om hun alhier
geïnterneerde mannen af te halen. Zelfs de Indonesische bevolking ging het
geloven. Een dogkar-koetsier zei tegen een Europese passagier: 'Tiga minggoe lagi
boleh bilang koed morning sur', 'Over drie weken mogen we zeggen: Good morning,
Sir.' De bevrijdingsvloot was al onderweg. Timor was reeds bezet. Een vliegboot
met Amerikaanse onderhandelaars was te Soerabaja aangekomen.

Als je de vraag stelde, waarover zij dan eigenlijk kwamen onderhandelen, als
alles high-up al bekokstoofd was, werd je aangekeken, alsof je niet goed wijs was.
Men had de gouverneur-generaal in Bandoeng gezien. De ene dwaasheid stapelde
zich op de andere.

Het kost moeite om je hoofd koel te houden en niet aangestoken te worden.
Pas vandaag begint het enthousiasme wat te luwen, omdat er maar steeds niets
gebeurt. Toch moet je nog oppassen je vooral niet kleinerend uit te laten.' 2

Drie dagen later:

'Hoewel een groot percentage van de mensen nog aan het 'bevrijdings' -verhaal
gelooft, is het merendeel er wel van overtuigd, met een mystificatie te doen gehad
te hebben. De depressie is onvermijdelijk gekomen. Als dit het vooropgezette
doel van de japanners is geweest, hebben zij succes gehad. Het pessimisme heeft
een ongekende diepte bereikt.' 3

Hebben de Japanners inderdaad opzettelijk valse geruchten in omloop
gebracht? Bewijzen zijn er niet voor en wij betwijfelen het: zulk een
vorm van psychologische oorlogvoering lag hun in het geheel niet.
Daarbij komt nog dat er geen Japanse manipulaties nodig zijn om te
begrijpen wat er gebeurde. Deed zich, als hier in Bandoeng, (ets voor dat
er vreemd uitzag: de vrijlating van enkele inheemse militairen, dan was
het intense verlangen naar het einde van de Japanse bezetting voldoende
om sommigen dat gebeuren te doen plaatsen in een algemene, maar

I kampen voor krijgsgevangenen 2 Bouwer: 'Dagboek', p. 108-09 (16 sept.
1942). 3 A.v., p. IlO (19 sept. 1942).
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