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Ook op Borneo vond de internering vrijwelonmiddellijk plaats, zulks
krachtens bevelen van het Japanse leger. Toen nu de Japanse marine in
juli '42 het bestuur over Borneo van het leger overnam, nam het leger
uit West-Borneo de geïnterneerden mee naar Brits-Borneo dat onder
legerbestuur bleef staan. Overigens waren van Borneo alsook van diverse
eilanden in de Grote Oost vele Nederlandse en Indisch-Nederlandse
vrouwen en kinderen kort na het uitbreken van de oorlog in de Pacific
naar Java overgebracht.

Op Sumatra (zie voor de ligging van alle plaatsen die wij noemen,
kaart IX op pag. hiernaast) werden de Nederlandse en Indisch-Neder-
landse burgers uit Noord- en Oost-Atjeh overgebracht naar Medan, uit
West-Atjeh naar een afgelegen rubberonderneming. Er bevonden zich
in dit gebied vele duizenden vrouwen en kinderen van inheemse mili-
tairen van het Knil; zij werden geconcentreerd in het kamp aan de
bovenloop van de Alas dat het gouvernement in '40 had laten bouwen
ten behoeve van de geïnterneerde Duitsers die in grote groepen (van
welke één met de 'Van Imhoff' ten onder was gegaan) naar Brits-Indië
waren overgebracht.

In Medan kregen de Nederlanders en Indische Nederlanders eerst
huisarrest opgelegd waarbij bovendien de bepaling gold dat zij van de
straat af niet gezien mochten worden. 'Wij konden dus niet meer in onze
voorkamers huizen', aldus later een hunner, toen een jongen van dertien
jaar.

'Om nog wel van een gedeelte van de achtertuin te profiteren en om contact met
de buren te kunnen onderhouden, werd in de tuin een geïmproviseerde schutting
opgetrokken. Achter die schutting dronken wij 's middags thee en speelden wij
ping-pong.' I

Deze situatie duurde enkele weken. Op I I april evenwel deed het
Japanse militaire bestuur weten dat allen die huisarrest gekregen hadden,
zich twee dagen later met medenemen van 30 kg bagage, proviand voor
twee dagen en eetgerei, op een aantal punten in Medan moesten verza-
melen vanwaar zij zich naar het plein voor het stadhuis moesten begeven.
De bezittingen die men niet kon meenemen, meubelen en huisraad
bijvoorbeeld, diende men in één kamer op te slaan en daarop mocht men
een slot aanbrengen waarvan men de sleutel mocht meenemen." Grote

1 H. L. Leffelaar: Leven op rantsoen (I959), p. 28. 2 Eenzelfde regeling gold in bezet
China en op de Philippijnen.


