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gelegenheidworden gesteldeen middel van bestaante vinden.Maarmen aarzelt
nog en hoopt nog steedsop vreugde in zijn leven.' Een dergelijkehouding is in
oorlogstijd ten enenmale ongeoorloofd.'

Hieraan werd toegevoegd dat enkele 'mannelijke volbloed Hollan-
ders', die zich al aangemeld hadden, geweigerd waren (vermoedelijk
omdat zij zich niet onderdanig genoeg hadden betoond) - 'het is hun
eigen schuld en zijzelf moeten de gevolgen er van dragen.'

In die bekendmaking gaf de formulering: 'Volbloed Nederlanders
moeten emigreren' (bedoeld zal wel zijn: 'van woonplaats veranderen')
Imamoera's einddoel aan; als eerste stadium tot het bereiken daarvan
zouden alleen de 'mannelijke volbloed Hollanders die geen werk heb-
ben', en van dezen alleen diegenen die op Oost-Java woonachtig waren,
die niet jonger waren dan zeventien en niet ouder dan zestig en die een
goede fysieke gesteldheid hadden, naar Kesilir moeten vertrekken. Het
was een gebied met een dungezaaide inheemse bevolking, ongezond (er
kwam veel malaria voor) en er was geen goed drinkwater - het water uit
de kali's zou men moeten zuiveren.

Voor het gehele project werd door de Japanners aan Nederlandse kant
een leider noodzakelijk geacht. Het Japans militair bestuur van Oost-Java
nam daartoe contact op met J. G. Wackwitz, die in Soerabaja de Han-
delsvereniging Amsterdam, de HVA (een van de grootste Nederlandse
cultuurmaatschappijen), had vertegenwoordigd. Op 28 juni kreeg hij in
Soerabaja een door de Japanners opgesteld reglement voor 'the new
Settlement of the Dutch people' uitgereikt alsmede een door Imamoera
ondertekende aanstellingsbrief welke aldus eindigde:

, What great pleasure it will give to us to see our trust in you rewarded by your tinceasing
efforts to perform this heavy task. We sincerely hope that you will be successful in saving
your people from unemployment. Be always healthy and happy.' 2

Nu, Wackwitz was verre van gelukkig met de taak die hij, nu het
Japanse plan vaststond en al gepubliceerd was, gemeend had in beginsel
niet te mogen weigeren. Hij was, aldus dr. van Velden, 'een krachtig en
integer leider en een goed organisator' 3 en het eerste dat hij deed, was
er op te wijzen dat de streek van Kesilir volmaakt ongeschikt was voor
een landbouwkolonie. Toen hem voorgehouden werd dat hij die streek

1 D.w.z.:op de verdrijvingder Japanners. 2 Aangehaaldin van Velden, p. 73.
l A.v., p. 74.
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