‘NEDERLAND  WORDT UITGESCHAKELD

moesten worden; dat zijn conclusie was, ‘that Kesilir for colonization by
pure Eurvopeans is unsuitable’ — kans op succes zou kolonisatie slechts
hebben wanneer er betere gebieden op Java voor ter beschikking gesteld
werden, en wenste het Japanse leger het project te handhaven, dan
moesten, concludeerde hij, in eerste instantie niet meer dan driehonderd
personen naar Kesilir gezonden worden.

Weer naar Soerabaja onderweg, passeerde hij vrachtauto’s met het
eerste transport van diegenen die de aanzegging gekregen hadden, naar
Kesilir te vertrekken. Hij reed naar Soerabaja, typte daar op 12 juli zijn
rapport, leverde het bij de Japanners in en reed de volgende dag naar het
suikerproefstation te Pasoeroean waar men hem behulpzaam was bij het
bijeenbrengen van onmisbare goederen zoals nieuwe middelen voor
drinkwaterzuivering en blikken waarin men voedsel zou kunnen koken
(een machinefabriek te Pasoeroean ging een aantal kookketels maken).
Toen hijj in Kesilir terugkwam, bleek hem dat zich daar al ca. zevenhon-
derd kolonisten bevonden — midden augustus waren het er ca. tweedui-
zendvierhonderd: ca. veertienhonderd Nederlanders, ca. duizend Indi-
sche Nederlanders. Sommigen dezer hadden zich ingevolge Imamoera’s
bekendmaking zelf aangemeld, anderen waren uit hun huizen gehaald
—1in Malang hadden de Japanners drie dagen lang razzia’s gehouden. ‘Elk
huis’, zo noteerde een jeugdige Nederlander op 12 juli in zijn dagboek,

‘wordt grondig onderzocht en de Jappen kijken onder bedden en in kasten. Heel
veel mannen waren naar de sawahs gevlucht, maar Javanen verrieden hen aan de
Jap ... Voorlopig zitten de mannen in het Fraters-internaat. Oude mannen,
jongens, NSB’ers, Duitsers, Nederlanders, Indo’s, alles zit er in.”!

De al eerder aangehaalde echtgenote van een Indische Nederlander
die lerares was geweest aan de Handelsschool te Malang, ging naar het
internaat waar groepen opgepakten uit Japanse vrachtauto’s naar binnen
werden gedreven, en nam een karretje met goederen mee, o.a. een matras,
die zij aan haar man wilde meegeven. ‘Op en langs de straten’, schreef
zij in haar herinneringen,

‘was het zwart van de inlanders die de Europese vrouwen, die belast en beladen
naar de Fraterschool liepen, . . . uitjouwden . . . Het kostte zeer veel zelfbeheersing

net te doen alsof er niets aan de hand was . .. ‘Mevrouw’, hoorde ik een hese
vrouwenstem naast me fluisteren, ‘wat doen ze met onze mannen? Mijn man lag

' Aangehaald in NI, p. 377-78.
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