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december de gedwongen verblijfplaats van ca. twaalfhonderd vrouwen
en kinderen uit die plaats en haar omgeving.

Ook in Semarang vond de internering eind '42 plaats; hier kwamen
in het stadsdeel Lampersari-Sompok uiteindelijk ca. achtduizend vrou-
wen en kinderen terecht, van wie sommigen uit andere plaatsen op
Midden-Java en uit Soerabaja waren overgebracht. Andere vrouwen en
kinderen uit Midden-Java, o.m. uit Djokjakarta, tezamen uiteindelijk ca.
tienduizendvijfhonderd personen, werden of in Ambarawa geïnterneerd
in een al door het Nederlands gouvernement afgekeurde oude kazerne
en een eveneens afgekeurd militair hospitaal (zesduizend personen) of in
de kazerne in het dicht bij Ambarawa gelegen Banjoebiroe (vierduizend-
vijfhonderd personen). Daarentegen kwamen ca.vijfhonderdvijftig vrou-
wen en kinderen uit Soerakarta in de bergen boven Ambarawa in hoog-
gelegen, goede barakken van het Knil terecht en andere vrouwen en
kinderen uit delen van Midden-Java in woningcomplexen bij land-
bouwondernemingen.

Op Oost-Java werden ca. zevenduizend vrouwen en kinderen eind
'42 en begin '43 geïnterneerd in een goede stadswijk van Malang.

De laatsten die op dit deel van het eiland hun vrijheid verloren, waren
de vrouwen en kinderen te Soerabaja: in januari' 43 de gezinnen die niet
in hun eigen levensonderhoud hadden kunnen voorzien en steun hadden
ontvangen, pas in de periode mei-september '43 de overige gezinnen.
Hier werden uiteindelijk in totaal ca. zesduizend personen in de Darrno-
wijk bijeengebracht, een van de beste van de stad.

Oudere Nederlandse mannen uit Midden- en Oost-Java werden of
naar het fort-van den Bosch te Ngawi overgebracht (hun aantal is niet
bekend) of naar een kazerne te Malang die ca. duizend bewoners ging
tellen.'

L De Nederlanders die als staffunctionarissen werkzaam waren in de grote Werkplaats
van de Staatsspoorwegen, de SS, te Madioen, kregen eind december op het kantoor
te horen dat zij met ingang van I januari '43 ontslagen waren. 'Verder', aldus het
verslag van een hunner, de al eerder aangehaalde ingenieur, 'moesten we naar het
Residentiekantoor om te horen wat er verder met ons zou gebeuren. Nu, daar
verwachtten we niet veel goeds van. Onder politiegeleide gingen we nu naar dat
kantoor ... We werden [er] uitgenodigd om rondom een tafel te gaan zitten en de
Japanse resident ging aan het hoofdeinde zitten. Hij vertelde ons dat we zo goed voor
de SS gewerkt hadden, dat men besloten had ons niet als vijanden te beschouwen en
daarom zouden we met ons gezin geïnterneerd worden. We mochten kiezen waar we
heen wilden': naar een hotel of naar een bungalowcomplex. Op Oudejaarsdag namen
de betrokkenen afscheid in de Werkplaats. 'Ook veel Inlandse arbeiders kwamen naar
ons toe om ons moed in te spreken en ons een spoedig weerzien te wensen ... Lieden
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