ONDERDUIKERS

Voor Nederlandse mannen was het onderduiken al even moeilijk.
‘Enkele mannen’, aldus dr. van Velden, ‘zijn er in geslaagd zich tot het
eind schuil te houden’ — een van hen was de door ons al meermalen
geciteerde dagboekschrijver J. B. Bouwer. Hij, een journalist, correspon-
dent van het Amerikaanse persbureau United Press en van de Amerikaanse
omroepmaatschappij CBS (Columbia Broadcasting System), was gehuwd met
een Indisch-Nederlandse vrouw die niet geinterneerd werd. Toen hij
eind maart ’42 in zijn woonplaats Bandoeng hoorde datde Kenpeitai hem
zocht, nam hij een andere naam aan en in juli 42 besloot hij, zich zoveel
mogelijk schuil te houden. Hij had een reéel inzicht in het oorlogsverloop
en in de strategie die de Geallieerden zouden volgen: op 10 augustus 42,
toen hij via de radio vernomen had, dat de Amerikanen op Guadalcanal
waren geland, schreef hij in zijn dagboek dat de Geallieerden, naar hijj
aannam, Java pas zouden heroveren als zij Japan hadden verslagen,
‘hetgeen wel eens een paar jaar zou kunnen duren.” Achter de tuin van
het huis waarin hij woonde, was een stuk oerwoud: daar verborg hij zich,
telkens wanneer er gevaar dreigde. Zijn vrouw stond hem met grote
moed en vindingrijkheid terzijde. Zij wist enig geld te verdienen waar-
door zij zichzelf en haar man, en van februari ’45 af ook hun eerste kind,
kon onderhouden. Op 11 augustus 45, vier dagen voor het bericht van
Japans capitulatie, werd zij nog gearresteerd — haar gevangenschap duurde
niet lang.

Wie bleven voorlopig buiten de internering?

In de eerste plaats de Europeanen die niet de Nederlandse of Britse
nationaliteit hadden, onder hen ook de burgers van met Japan verbonden
staten als Duitsland en Italié.

In het kamp in het Alasdal op Sumatra waren, toen de daar geinter-
neerde Duitsers naar Brits-Indié werden afgevoerd, ca. vijf-en-zeventig
bejaarde dan wel zieke Duitsers achtergebleven. Zij werden door de
Japanners geholpen naar hun woonplaatsen terug te keren. De meesten
gingen naar Java. Daar en op Sumatra bevonden zich evenwel bij de
komst der Japanners ook nog enkele honderden Duitse vrouwen en
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