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kinderen (een kleine vijfhonderd vrouwen en ruim vierhonderd kinde-
ren hadden in '41 scheep kunnen gaan naar Japan), onder wie Indisch-
Nederlandse vrouwen die door hun huwelijk met een Duitser de Duitse
nationaliteit hadden verkregen. Zij behoefden op Java geen registratie-
geld te betalen - dat droeg er toe bij dat Indisch-Nederlandse vrouwen,
toen zij zich lieten registreren, beweerden met een Duitser getrouwd te
zijn die zich niet langer in Indië bevond. Een deel van de Duitse mannen
en een groot deel van die (echte of vermeende) Duitse vrouwen kwamen
in moeilijkheden te verkeren - alle vermogens van Duitsers waren in '40

door het Nederlands gouvernement onder beheer gesteld' en de moge-
lijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen waren gering. Pas nadat
in juli '43 de Duitse consul-generaal te Moekden (Mandsjoekwo) en de
Duitse economische onderhandelaar dr. Helmuth Wohltat een bezoek
aan Java hadden gebracht, kwam er een steunregeling tot stand voor alle
Duitsers die daaraan behoefte hadden. Dezen moesten evenwel hun
papieren tonen en allen bij wie die papieren niet in orde bleken te zijn,
werden alsnog geïnterneerd. Voor de anderen schijnt op Java per maand
fIOOOOaan steungelden voldoende te zijn geweest - deze werden door
het Japans militair bestuur ter beschikking gesteld.

Dat hield op in mei '45. Duitsland had gecapituleerd en de Japanners
verbraken de contacten met de Duitsers, althans op Java. 'Vele Duitsers',
aldus eind mei Bouwer in zijn dagboek,

'proberen nu aan te tonen dat zij 'toch eigenlijk Zwitsers van geboorte zijn'.
Hakenkruisen en andere speldjes die op een Duitse nationaliteit wijzen, zijn van
de straten verdwenen en de Duitsers zijn klein, heel klein geworden.' 2

Enkele maanden later werden de Duitsers en de Italianen, voorzover

1 In mei '42 wees het hoofd van de Auslandsorganisation der NSDAP, Gauleiter
E. W. Bohle, Seyss-Inquart er op dat de Duitsers in Indië grote schade hadden geleden;
kon, zo vroeg hij, die schade niet op Nederland verhaald worden? Seyss-Inquart
verklaarde zich toen bereid, van Nederland uit bedragen ter beschikking te stellen aan
uit Indië gerepatrieerde Duitse vrouwen die behoefte hadden aan hulp. Over deze
zaak werd in de tweede helft van '42 in Berlijn nog druk vergaderd en daar werd
tenslotte besloten, geen schadevergoeding van Nederland te vragen, aangezien betaling
daarvan zou betekenen dat de op economisch gebied door Duitsers in Indië opge-
bouwde posities werden prijsgegeven - h'erstel daarvan bleef de doelstelling van de
Duitse politiek.

Ware dit tot de Japanners doorgedrongen, dan zou zulks hun wantrouwen jegens
Duitsland nog versterkt hebben! 2 Bouwer: 'Dagboek', p. 337 (25 mei 1945).
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