
DE 'NIPPON'-WERKERS

nog op vrije voeten I, althans in Bandoeng door het Japans militair bestuur
in hotels geïnterneerd.

*

Over het lot van de Europeanen die een andere nationaliteit hadden dan
de Nederlandse, de Britse, de Duitse en de Italiaanse zullen wij schrijven
in het hoofdstuk over de interneringskampen - hier willen wij nog
stilstaan bij de Nederlandse groep die aanvankelijk buiten de internering
viel: diegenen die, aldus eind juni de officiële mededeling waarmee het
arresteren van Nederlandse mannen en jongens van zeventien tot zestig
jaar gemotiveerd was, 'hun getrouwheid en gehoorzaamheid aan de
Japanse autoriteiten hebben getoond. De Japanse militaire autoriteiten
zullen deze laatsten ook in de toekomst met rust laten.'

Dit betrof dus allen die krachtens een Japans bevel hun vroegere werk
voortzetten en zich daarbij in de regel hadden moeten tooien met de
witte armband met een rode bal en diverse Japanse stempels er op: 'de
ballenjongens', zoals zij werden genoemd. Stak in die aanduiding voor
een groep die gemiddeld verre van jeugdig was, een ietwat negatief
element? Wellicht. Zij drukte in elk geval duidelijk dedienstbaarheid uit
waartoe de betrokkenen verplicht werden - een dienstbaarheid welke,
zo werd het door menigeen gevoeld die door de Japanse bezetter van
zijn vrijheid werd beroofd, dicht kwam bij laakbare collaboratie of dat
zelfs was.

Wij maken daar twee opmerkingen bij: ten eerste, dat het gouverne-
ment in zijn Aanwijzingen de algemene instructie had gegeven, ook onder
een Japanse bezetting het normale werk voort te zetten, zolang dat niet
duidelijk ten voordele was van de Japanse oorlogvoering, ten tweede,
dat men niet uit het oog mag verliezen dat grote en belangrijke delen
van het bedrijfsleven van bezet Nederland direct en indirect werkzaam
zijn geweest ten bate van de Duitse oorlogvoering. Wij willen dan ook
de term 'ballenjongens' vervangen door de minder minachtende term,
welke ook door dr. van Velden gebruikt is: de Nippon-werkers.

Hoeveel zijn er in Indië geweest?

I Toen de Italiaanse regering van maarschalk Badoglio zich in september '43 van
Duitsland had losgemaakt, werden op Java alle Italianen geïnterneerd maar diegenen
hunner die bereid waren, Mussolini, die in Noord-Italië een nieuwe regering ge-
vormd had, trouw te zweren, werden eind '43 vrijgelaten.


