DE ‘NIPPON’-WERKERS

Ock op Java werden Nederlanders gehandhaafd in de leiding van
landbouwondernemingen. ‘Aanvankelijk’, aldus in augustus 46 een Ne-
derlandse suikerplanter van Oost-Java in zijn herinneringen’,

‘ging alles door alsof er geen Jappen waren. Onze maatschappij was er nog, Jappen
zag je niet en de bevolking gedroeg zich alsof er nooit iets was gebeurd . . . Ook
in de dessa’s was alles als voorheen.

In december bleek ons dat onze hoop, van Jappen gespeend te blijven, een
illusie was. De eerste Jap werd op de fabriek geplaatst en wel voor de boekhou-
ding. .. Januari d.o.v. bracht ons de tweede Jap, nl. de administrateur?, en veertien
dagen later de derde, nl. de aanplantman. Toen bleek ons dat wij een Japans
concern waren geworden en dat onze maatschappij weg was. Wij voelden er nu
veel voor om maar te stoppen, doch ons werd met de dood gedreigd als wij
weggingen en bovendien was het voor ons toch beter, te blijven om zolang
mogelijk Europese invloed te houden op de bevolking.’

Later in ’43 werd, zoals op tal van plaatsen elders geschiedde, op deze
onderneming de suikerteelt stopgezet.

‘De gehele werkplaats kwam in Soerabaja terecht bij de marinebasis. Lorrie-
en tractiemateriaal ging naar diverse vliegvelden. Duidelijk werd dat zij langza-
merhand de fabriek sloopten. In september 1943 werden wij geinterneerd. Wij
voelden dit als een opluchting na maanden van spanning en hopeloos werken.’

Van een koffie- en rubberonderneming op Oost-Java waar buiten de
oogsttijd ca. acht- tot twaalfhonderd en in de oogsttijd ca. drieduizend
koelies werkzaam waren, werd in mei ’43 de Nederlandse administrateur
geinterneerd. Zijn vrouw moest zijn werk voortzetten. ‘Ik was’, schreef
zij later,

‘ondergeschikt aan een Japanner van ca. vijf-en-twintig jaar die nog nooit een
koffieboon had gezien en geen Maleis of Engels sprak. Hij ‘beheerde’ zes grote
ondernemingen . .. Met het werkvolk had ik geen enkele moeilijkheid. Ik zelf
controleerde nog zo goed mogelijk het werk, liep door de fabriek temidden van
de honderden koelies en had nooit last.”*

Deze administrateursvrouw werd in augustus ’43 geinterneerd in de
interneringswijk te Malang.

Behalve dat Nederlanders (wij weten niet hoevelen) op landbouw-
ondernemingen op Java hun werk aanvankelijk moesten voortzetten,

! Tekst: a.v,, p. 277—78. 2 De ‘administrateur’ van een landbouwonderneming had
er de leiding van. > Verslag, okt. 1948, in NI, p. 278—79.
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