DE ‘NIPPON’-WERKERS

Hierop waren, voorzover bekend, slechts vier uitzonderingen: enkele
tolken, de radiopropagandisten, de landbouwkundigen van ’s Lands
Plantentuin, wier onderzoekingen door de Japanners van belang werden
geacht, en tenslotte een groep technici van het Radiolaboratorium van de
PIT die onder het Japanse Soemitomo-concern kwamen te werken en
die, zoals bij de buitenlandse vestigingen van dat concern gebruikelijk
was, in januari 44 met hun gezinnen naar Japan werden overgebracht.

Voor alle Nippon-werkers geldt dat zij en hun gezinsleden van zeven-
tien jaar en ouder bij het in ontvangst nemen van hun persoonsbewijs
beloofd hadden, alle Japanse bevelen te zullen nakomen — daarenboven
werd in ’43 door de leiding van de Saibai Rigjo Kanri Kodan, de Gouver-
nementele Cultuurondernemingen (de Japanse corporatie waaronder het
Algemeen Landbouw Syndicaat en alle cultuurondernemingen waren
komen te ressorteren), geéist dat de Europeanen die nog bij het syndicaat
of in de cultures werkzaam waren, schriftelijk zouden beloven dat zij
diegenen hunner die anti-Japanse handelingen pleegden, bij de Kenpeitai
zouden aangeven. Voorzover bekend, is het afleggen van die belofte (zij
werd geéist omdat gebleken was dat de voorzitter van het Algemeen
Landbouw Syndicaat, dr. ir. F. Kramer, steun had verleend aan illegale
groepen) slechts door een aantal functionarissen van laatstgenoemd syn-
dicaat geweigerd — wij komen er op terug.

Tenslotte weten wij dat in de grotere plaatsen op Java voor de ambte-
naren onder de Nippon-werkers cursussen in het Japans werden gegeven,
zulks in het Indonesisch, ‘hetgeen’, aldus Elias,

‘vele leerlingen onvoldoende verstaan. Elke avond moeten deze ambtenaren, met
tien tot vijf-en-twintig Indische dienstjaren, een lesje Japanse woorden leren en
als zij het de volgende dag niet kennen, volgt een berisping. Komt dit meermalen
voor, dan volgt als straf een korting op het salaris en zelfs ontslag. Men had de
ijver eens moeten zien waarmee sommigen (gelukkig niet allen) zich de taal van
de tijdelijke despoot in volle ernst trachtten eigen te maken! Het misselijkste
waartoe deze ‘ballenjongens’ werden gedwongen, is wel de zangles, waar zij uit
volle borst het Japanse volkslied en andere liedjes moeten leren.”!

Een passage waaruit een zekere verbittering spreekt. Inderdaad, bij
velen die in afgesloten wijken of kampen geinterneerd werden, ontstond
wrok tegen de Nippon-werkers die hulp verleenden aan de Japanse
oorlogsinspanning en, dat doende, in een bevoorrechte positie waren
komen te verkeren.

' Elias, p. 83.
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