JAPANSE TERREUR IN BANDJERMASIN

nen) als van de armlastigen werd, met verlof van de Japanse autoriteiten,
een steunactie op touw gezet door de Indische Nederlander A. Santiago
(‘Santi’) Pereira, ambtenaar bij de inspectie der financién. Hij richtte het
Santi Pereira-fonds op waarvoor hij bijdragen ontving van de niet-
armlastigen onder de Indische Nederlanders, van Chinezen, van Arabie-
ren en zelfs van een Japanse arts. Bij dit fonds nu sloot zich een kleine
groep aan die ertoe was overgegaan, geld, levensmiddelen en medica-
menten de kampen der krijgsgevangenen en geinterneerden binnen te
smokkelen. Tot die groep, welke door zuster C. J. M. Reichert, hoofd
van het krankzinnigengesticht, werd geleid, behoorden o.a. de geweste-
lijk inspecteur voor de volksgezondheid, dr. Raden Soesilo, en een Brits-
Indiér, Abdoellah — deze laatste was het die er in slaagde omstreeks
twintig maal geld en goederen in de kampen naar binnen te brengen.
Pereira hield de administratie van de in zijn fonds gestorte gelden
nauwkeurig bij, omdat de opzet was dat zij na de oorlog door het
gouvernement zouden worden terugbetaald; hij legde een lijst aan waar-
op alle geldgevers met hun naam, hun adres en de door hen geschonken
bedragen vermeld stonden.

Ruim een jaar lang ging alles goed, maar in mei ’43 werden de Japanse
autoriteiten in Bandjermasin verontrust door het hun door inheemse
spionnen meegedeelde feit dat onder de bevolking geruchten circuleer-
den welke kennelijk gebaseerd waren op de berichtgeving der Geal-
lieerde zenders. Op 10 mei werden de eerste arrestaties verricht: de
Japanners namen in het vrouwenkamp alle paperassen in beslag en
voerden een groep vrouwen, onder wie de echtgenote van gouverneur
dr. B. J. Haga, mee — zij hadden al die vrouwen gedwongen, zich naakt
voor hen uit te kleden en vervolgens in die staat rond te dansen. Daarop
volgden in juni en augustus nog drie andere grote arrestatie-acties — bjj
die, welke in juni plaatsvond, de grootste, reden Japanse tanks door de
straten van Bandjermasin en vlogen Japanse bommenwerpers boven de
stad, allemaal ter intimidatie. In totaal werden omstreeks tweehonderd-
vijftig personen gearresteerd, onder wie Santi Pereira, zuster Reichert en
dr. Soesilo. Er werden bewijzen gevonden voor strafbare daden: er was
clandestien contact onderhouden met geinterneerden, hier en daar waren
radio’s, Nederlandse vlaggen en stukken textiel in de kleuren rood, wit
en blauw achtergehouden en ook bleek dat diegenen die van hun radio’s
gebruik hadden gemaakt, berichten aan derden hadden doorgegeven.
Voorts bleek van enkele Chinezen dat zij vuurwapens bezaten die zij,
beweerden zij, louter en alleen wilden gebruiken om zich tegen plun-
deraars te beschermen — men had evenwel op Borneo, zoals ook elders
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