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in de archipel, alle vaurwapens bij de inheemse politie moeten inleveren.

Op grond van deze geconstateerde feiten hadden de Japanse autori-
teiten in Bandjermasin tot vervolging van de betrokkenen kunnen over-
gaan, maar dat was hun te mager. Vooral de Japanse commissaris van
politie, Iwao Sasoega, zei tegen zijn superieuren, er van overtuigd te zijn
dat op Borneo in het geheim een anti-Japanse opstand werd voorbereid
welke zou losbranden zodra de Geallieerden er zouden landen. Of dat
zijn eetlijke overtuiging is geweest, ingegeven door de achterdocht die
zo vaak ook uit het optreden van de Kenpeitai bleek, dan wel of hij naar
een succes streefde dat zijn naam in Japanse kringen ten goede zou
komen, laten wij in het midden — een feit is dat zijn ondergeschikten,
door hem opgejaagd, de z.g. bewijzen voor de opstand vonden. Er bleek
dat een Ambonnese vroedvrouw uit Bandjermasin regelmatig naar Soe-
rabaja was gegaan en met voor de geinterneerden bestemde levensmid-
delen en medicijnen was teruggekeerd, maar ook met clandestiene brie-
ven: kennelijk stonden daar aanwijzingen voor de opstand in. Er bleek
dat een inheemse radiomonteur een, overigens defecte, radio en radio-
onderdelen in zijn bezit had — dat was een geheime zender, en een tweede
zender zou gefunctioneerd hebben van het telefoonkantoor uit. Er bleek
voorts dat door een van de vrouwen in het viouwenkamp een dagboek
was bijgehouden dat vol stond met caricaturen van Japanners, en dat de
echtgenote van gouverneur Haga een het kamp binnengesmokkeld brief-
je in haar bezit had, dat luidde: ‘Het nieuws is buitengewoon goed, houd
goede moed’ — de opstand naderde dus. Er bleek dat in het viouwenkamp
afgesproken was dat allen, als de Geallieerden zouden opdagen, in de
Chinese school hun toevliucht zouden zoeken — de komst dier Geal-
lieerden werd dus op korte termijn verwacht. Er bleek dat gouverneur
Haga in het mannenkamp waarin zich met hem tien andere bestuurs-
ambtenaren bevonden, een nota geschreven had over de naoorlogse
bestuurshervorming van Borneo — ook hij rekende dus op een Geallieerde
landing. Er bleek dat het hoofd van de Baseler Mission te Bandjermasin,
de Zwitserse arts dr. C. M. Vischer, een bedrag van f 40 000 had doorge-
geven aan de penningmeester (ten dele het subsidie dat hij begin ’43 uit
Bazel had ontvangen, ten dele gouvernementsgelden welke hem door
dr. Haga in bewaring waren gegeven) — kennelijk was dat het geld
waarmee de voorbereiding van de opstand gefinancierd werd. Nu de
wapens nog! Ook die werden ‘gevonden’, nl. de ca. 400 geweren die in
de plaats Koeala Kapoeas, ca. 100 km ten noordwesten van Bandjermasin,
ingeleverd waren bij de djaksa, de inheemse officier van justitie.

In de ogen van een Japanse rechtbank, in dit geval een marine-
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