
JAPANSE TERREUR IN BANDJERMASIN

rechtbank, zouden al die verdachte verschijnselen pas werkelijk bewijzen
voor een opstand zijn als er bekentenissen waren waarin toegegeven werd
dat inderdaad zulk een opstand werd voorbereid. Voor die bekentenissen
werd gezorgd. Een groot aantal arrestanten werd meedogenloos mishan-
deld: geschopt, geslagen met knuppels en geweerkolven, geëlectriseerd,
met water volgegoten. 'Ik hoorde', zo verklaarde in '48 bij het proces
tegen Sasoega een van de cipiers van de gevangenis te Bandjermasin,

'bij dichte deuren het verhoor van dr. Soesilo. Het geluid van slagen was door
dichte deuren te horen. Soesilo's stem, om medelijden smekend, hield aan onder
het geschreeuw van: 'Beken of je sterft!' Hierop werd ik binnengeroepen en werd
de bewusteloos op de grond liggende dokter met water besprenkeld. Hij werd
weggedragen ... Na een volgend verhoor ... zakte dr. Soesilo pas in zijn cel
ineen. Ik heb vele malen gezien dat gevangenen blauwe en opgezwollen plekken
vertoonden als zij verhoord waren.' 1

Elke afgedwongen bekentenis leidde tot nieuwe arrestaties, tot in
Soerabaja, op Tarakan en in Balikpapan toe - uit laatstgenoemde plaats
werden vijf Knil-militairen naar Bandjermasin overgebracht: drie offi-
cieren, die als militaire leiders van de Z.g.opstand zouden gaan fungeren,
en twee onderofficieren. In totaal vonden, gelijk vermeld, ca. tweehon-
derdvijftig arrestaties plaats, o.m. van allen (behalve de Japanse arts) wier
namen en adressen op de door Pereira bijgehouden lijst stonden, want
deze had 'bekend' dat hij niet hulpverlening maar voorbereiding van een
opstand in de geest had gehad. De gevangenis in Bandjermasin en en-
kele noodgevangenissen raakten vol en ook toen ca. honderd arrestanten
successievelijk werden vrijgelaten, bleven zij dat. Voor dat probleem
vonden de Japanse autoriteiten een simpele oplossing: in de maanden
augustus en september '43 werden ruim honderdtwintig arrestanten in
grote groepen naar het vliegveld van Bandjermasin gebracht waar zij
werden onthoofd. Een bij dat vliegveld werkzame inheemse koelie kreeg
op een van de dagen waarop zulk een massa-executie plaatsvond, van de
Japanse vliegveldcommandant te horen: 'Blijf hier. Vandaag is er geen
werk, er worden Nederlanders geslacht.' 2

Zes-en-twintig arrestanten werden voor een marinerechtbank ge-
daagd, onder hen dr. Haga. Hij werd op de eerste procesdag in de
zittingzaal door een hartaanval getroffen en stierf tijdens zijn vervoer naar
het ziekenhuis. De vijf-en-twintig overigen werden allen tot de doodstraf

1 Getuige Oesman daeng Koello in het vonnis, 17 juli 1948, van de TKR/Bandjer-
masin tegen Iwao Sasoega,p. 14 (fC). 2 Getuige Slamat (a.v.,p. 17).

371


