‘NEDERLAND' WORDT UITGESCHAKELD

fietsen en electrische apparaten; zij hielp voorts protestantse en neutrale
instellingen buiten Batavia en gaf in totaal tot aan Japans capitulatie een
bedrag van ruim f 130 000 uit, waarmee zij een kleine zesduizend perso-
nen enig soelaas had kunnen bieden. Het werk van de Bataviase Diaconie
werd door ds. H. H. van Herwerden geleid; toen hij in november ’43,
verdacht van anti-Japanse actie, door de Kenpeitai werd gearresteerd,
namen enkele Indisch-Nederlandse hervormden de leiding over.

In Bandoeng verleende het Japanse militaire bestuur geen verlof voor
diaconale arbeid — deze werd clandestien ter hand genomen onder leiding
o.a. van ds. J. A. Verkuyl die evenwel spoedig geinterneerd werd; de
clandestiene diaconie gaf ook hulp aan niet-protestanten. Haar geldmid-
delen kreeg zij voor een aanzienlijk deel van twee Joodse, uit Belgié
afkomstige diamantairs, de gebroeders van Kinsbergen, die voort konden
gaan met de verkoop van diamanten en sieraden, vooral aan Japanners,
en daarnaast ook leningen afsloten, naar wij aannemen: bij vermogende
Chinezen. Het waren trouwens Chinese groothandelaren in rijst die,
telkens als zij per trein rijst naar Bandoeng moesten transporteren, één
wagon aan de diaconie wisten toe te spelen. De rijst werd dan naar een
geheim adres vervoerd en vandaar verdeeld onder de gesteunden. Deze
actie kwam in ’43 in moeilijkheden toen diegenen die haar na Verkuyls
internering hadden geleid (onder wie dr. K. Posthumus, die in Bandoeng
rector was geweest van het Christelijk Lyceum), op hun beurt werden
geinterneerd — Indische Nederlanders wisten toen de steunverlening
voort te zetten; zo bleef de gaarkeuken in werking.

In Malang verrichtte de diaconie overeenkomstig werk tot augustus
'43. Een Kenpeitai-inval maakte het nodig, de arbeid enige tijd stop te
zetten. Toen zij onder leiding van enkele Indische Nederlanders werd
hervat, kregen dezen last met een pro~Indonesische en ook pro-Japanse
groepering onder de Indische Nederlanders waarover wij in hoofdstuk
10 meer zullen schrijven.

Ook de katholieke kerk ondernam van het begin van de bezetting af
steunacties, ten dele openlijk, ten dele clandestien. Tevens konden enkele
katholieke sociale instellingen hun werk voortzetten — van Batavia uit
verleende mgr. Willekens daar krachtige steun aan.

Wat de gemeentelijke organen betreft: in verschillende grote steden,
o.m. in Batavia, waren in de invasiemaanden ten behoeve van personen
die ingeschakeld waren bij de luchtbescherming en bij andere oorlogs-
diensten, gaarkeukens opgericht. Die werden weer in bedrijf gesteld om
aan alle behoeftigen warm voedsel te verstrekken tegen minimale prijzen.
In Batavia kwam deze hulpverlening al enkele dagen na de komst der
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