‘NEDERLAND  WORDT UITGESCHAKELD

spoedig worden opgeheven), een voor Europese; er werden daar simpele
maaltijden bereid waarvoor men per persoon vijf cent moest betalen.
Spoedig gingen enkele duizenden dagelijks naar die gaarkeukens toe,
onder hen ook een onbekend aantal Europeanen. Die Europeanen en dan
vooral de armen onder de Indische Nederlanders hadden méér hulp
nodig. Midden ’42 werd op advies van het GESC besloten, een comité
op te richten teneinde de gelden voor die hulpverlening bijeen te bren-
gen. Dat comité zamelde niet alleen in Bandoeng en omgeving bedragen
in maar ontving ook steun van elders: f 11 000 uit Soerabaja, f 10000 uit
Batavia (van het GESC). Het inzamelen en het verdelen van de gelden
(men had per maand f 30 000 nodig) alsmede van de hulpgoederen welke
men bijeen wist te brengen, geschiedden clandestien en veiligheidshalve
werden al die werkzaamheden onder de dekmantel gebracht van de
arbeid van het kerkelijk comité dat wij eerder noemden en dat overigens
66k clandestien moest werken — de verwachting was dat de Japanners,
als zij de zaak ontdekten, minder aanstoot zouden nemen aan kerkelijk
dan aan algemeen humanitair werk.

Omstreeks september ’43 werden mét diegenen die de kerkelijke
hulp-actie hadden geleid, ook allen die voor de niet-kerkelijke hulp
hadden gezorgd, geinterneerd — de hulp werd op kleiner schaal voortge-
zet.

Voor Midden-Java hebben wij slechts gegevens met betrekking tot
Soerakarta, Magelang en Semarang.

In Soerakarta gingen de meeste Nederlandse vrouwen na de arrestatie
van hun mannen in een scholencomplex wonen (dit kreeg tenslotte bijna
zevenhonderd bewoners) en werd voor de behoeftige Ambonnezen,
Menadonezen en Indische Nederlanders door het Japanse militaire be-
stuur een kamp ingericht; ca. duizend personen kregen hier per dag enig
geld uitbetaald: eerst vijftien, later vijf cent. Later in 42 evenwel bepaalde
het gemeentebestuur dat de niet-behoeftige Indische Nederlanders het
geld moesten opbrengen dat voor de hulp aan de ca. duizend behoeftigen
nodig was. Dat lukte, met steun van enkele vermogende Chinezen en
van de Mangkoenegoro. Slechts tot december ’42 kon deze hulp worden
verleend: toen werden namelijk de school en het kamp ontruimd en de
bewoners naar interneringskampen elders overgebracht.

In Magelang bestond van mei ’42 tot aan de internering van de
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