
HULPVERLENING IN SEMARANG

Nederlandse vrouwen en kinderen een door een Nederlandse vrouw, de
twee predikanten en de pastoor opgerichte gaarkeuken waarvoor het geld
door Nederlanders werd opgebracht; men begon er met ca. 300 maaltij-
den per dag maar dat aantal groeide - tot welke hoogte, is niet bekend.

In Semarang begon een vrouwelijke arts, M. van Oort-Lau, in april
'42 met de steunverlening, oorspronkelijk alléén (ze kon enkele weken
later op haar erf driemaal in de week rijst laten uitdelen aan twee- tot
driehonderd behoeftigen), spoedig met hulp van twee Nederlanders,
enige tijd later met medewerking van de drie pastoors. Haar eigen erf,
het katholieke en het protestantse weeshuis werden distributiepunten,
'elke week', schreef zij in '47 in haar rapport terzake", 'kwamen er meer
inschrijvingen; het maximum is geweest negentienhonderdzestig men-
sen, uitsluitend Europeanen, hoofdzakelijk Indo's' (Indische Nederlan-
ders), 'soldatenvrouwen en kinderen, allen zonder enige bron van in-
komsten.' Ook een tehuis voor daklozen werd door mevrouw van Oort
georganiseerd, 'waar er tenslotte tachtig tot honderd woonden, ook
geheel uit mijn rijstfonds onderhouden.'

In oktober '42 kwam Kramer naar Semarang. Daar was de vroegere
burgemeester door het Japanse bestuur tot wijkmeester der Europeanen
benoemd - er bestonden evenwel tegen hem grote bezwaren omdat hij
op de eerste invasiedag, zondag I maart, Serriarang overhaast had verlaten.
Kramer zei dat hij in Batavia voor Semarang f 2000 ter beschikking kon
stellen, waarvan f 500 bestemd moest worden voor het inrichten van
keukens in de interneringswijk Lampersari - wat te doen met de reste-
rende f I 500? De oud-burgemeester wilde die voor een door hem te
leiden sociale hulpdienst verwerven maar in een bijeenkomst van voor-
aanstaande Nederlanders en Indische Nederlanders werd vastgesteld dat
die f I 500 in mevrouw van Oorts rijstfonds zouden worden gestort. Zij
ging de f 2000 zelf in Batavia halen met een reisvergunning, verkregen
omdat zij, zoals zij beweerde, aldaar een medische specialist moest
raadplegen. In december kon zij, dank zij een overeenkomstige vergun-
ning, opnieuw f 2 000 van het GESC in ontvangst nemen.

Inmiddels was zij er toe overgegaan om levensmiddelen, sigaretten,
geld en medicijnen bijeen te brengen die onder leiding van een Madoe-
rees een nabij gelegen krijgsgevangenenkamp werden binnengesmok-
keld. Via die Madoerees bereikte haar het verzoek, de krijgsgevangenen
ook nieuws over het oorlogsverloop te leveren. 'Ik heb toegestemd: wij
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