
'NEDERLAND' WORDT UITGESCHAKELD

opving, zamelde voor zijn arbeid, die het tot augustus '44 kon voortzetten,
ca. f 150 000 in, vooralook bij vermogende Chinezen.

*

Wat, dunkt ons, uit de gegevens welke wij in deze paragraaf konden
vermelden, vooral spreekt, is hoezeer Indië in brokken uiteen was ge-
vallen. Het was onder het Nederlands bewind één gebied geweest met
uitstekend werkende, snelle verbindingen. De PIT bereikte de verste
uithoeken van de archipel, er was een net van post- en bankkantoren via
welke betalingen konden worden verricht.

De enige interinsulaire verbindingen die, van de prauwvaart afgezien,
onder de Japanners bleven bestaan, waren de Japanse die louter ten
behoeve van het Japanse militaire en bestuursapparaat alsmede ten be-
hoeve van de Japanse banken en andere commerciële instellingen bleven
functioneren. Overigens was Indië verbrokkeld, met Borneo en de Grote
Oost als een door de Japanse marine haast apart bestuurde staat en met
weinig contact tussen de militaire besturen van Java en van Sumatra. In
de Buitengewesten moesten Nederlanders en Indische Nederlanders
zichzelf zien te redden, steun van elders kregen zij niet.

Ook Java vormde geen geheel meer. In elke stad, in elke streek waren
de Nederlanders en Indische Nederlanders op zichzelf teruggeworpen:
groepen die voor dezelfde sociale moeilijkheden eigen oplossingen
moesten zien te vinden. Het zijn maar weinig gevallen geweest waarin
organisaties in de ene streek (het GESC van Batavia, de Vereniging van
Huisvrouwen van Soerabaja uit) organisaties in een andere kondep
helpen.

Men zag die verbrokkeling weerspiegeld in alles wat wij over de
hulpverlening konden berichten. Geen centrale aanpak was meer moge-
lijk - des te groter dient de waardering te zijn voor wat desondanks
plaatselijk en regionaal bereikt werd door diegenen die, alle moeilijkhe-
den ten spijt, aan de slag gingen. Het lijdt voor ons geen twijfel dat hun
activiteit, welke wij niet volledig hebben kunnen beschrijven (veel
gegevens zijn verloren gegaan), tienduizenden onder de Nederlanders
en vooralook onder de Indische Nederlanders en de Ambonnese en
Menadonese ex-militairen van het Knil tot grote steun is geweest: een
sociale bedrijvigheid, in haar spontaniteit te vergelijken met de hulpacties
die in de winter van '44-'45 in hongerend West-Nederland van de grond


