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kwamen. Dáár was die bedrijvigheid door de bezetter overigens niet
verboden - in Indië werd zij door de achterdochtige Kenpeitai met groot
wantrouwen gadegeslagen. Zij is dan ook overal in moeilijkheden geko-
men, hetzij door het ingrijpen van die terecht gevreesde militaire politie,
hetzij door het feit dat althans op java de steunverlening aan de Indische
N ederlanders in '43 en '44 aan de organen die uit die bevolkingsgroep
waren voortgekomen, werd ontnomen en bijna overal toegespeeld aan
de kleine pro-Indonesische en pro-japanse groep waarop wij, zoals al
aangekondigd, in hoofdstuk 10 terugkomen.

Nadien waren de Indische Nederlanders nog geïsoleerder dan tevoren.

Isolement

Begin november '42, d.w.z. in de periode waarin op Java de massale
interneringen van vrouwen, kinderen en oudere mannen begonnen,
werd door het japanse militaire bestuur een maatregel getroffen die een
belangrijk isolerend effect had: behalve de Nippon-werkers en de burgers
van neutrale of met japan verbonden staten moesten alle 'vreemdelingen'
op 8 november hun radio inleveren.' Die verplichting gold dus ook voor
de Nederlanders en Indische Nederlanders. Verscheidenen die in Batavia
in dat vroege stadium naar de Kramat- en Tjideng-wijk verhuisd waren,
hadden hun radio meegenomen en anderen waren van plan dat te doen.
Daar werd een streep door gehaald. Zeker, de radio's waren over het
algemeen enkele maanden eerder 'gecastreerd' maar menigeen had het
luisteren naar Geallieerde uitzendingen kunnen voortzetten. Het toestel
achterhouden was riskant: men moest aannemen dat er lijsten bestonden
van bij de PTT aangegeven toestellen waarvoor men steeds luistergeld
had betaald." Alleen wie een niet-aangegeven toestel bezat, kon wagen
het japanse bevel te negéren.

In Malang, aldus later een Nederlandse vrouw,

lOok de radio's van Chinezen en Indonesiërs die gevangen zaten, moesten ingele-
verd worden. 2 Bij een onderneming op Midden-Java kwam op 8 november een
wagentje voorrijden waarin alle er werkzame Nederlanders en Indische Nederlanders
hun radio moesten plaatsen. Eén Nederlander hield zijn toestel achter - 'de volgende
dag reeds kwam het kampong-bestuur vragen, alsjeblieft de radio in te leveren, daar
zij anders de grootste moeilijkheden zouden krijgen met Nippon.' Het toestel werd
afgestaan, 'daar wij, als handjevol Europeanen, enigszins waren aangewezen op de
goodwill van de inheemse bevolking.' (L. van Empel in G. Boissevain en L. van Empel:
Vrouu/enkamp opJava, p. 50).


