‘NEDERLAND’ WORDT UITGESCHAKELD

‘stonden we in lange rijen met onze toestellen op het voorerf van de residents-
woning waar nu de Japanse vlag waaide. In de oprijlaan stonden vrachtauto’s
waarbij inlandse politie heel gewichtig paradeerde. Aan de tafel zaten inlandse
ambtenaren, die zeer kortaf en uit de hoogte (een schitterende nabootsing van
de Jappen) hun vragen stelden: ‘Nama?’ (naam), ‘Ini radio poenja sapa?’ (van wie
is deze radio) enzovoort.

Hier en daar liepen hoge Japanse officieren. Als zij het woord richtten tot die
‘geweldigheden’ aan de tafels, dan werden deze ‘grootheden’ op slag kruiperige,
glimlachende en buigende ‘kleinigheden’, die verheerlijkt rondkeken naar die
‘Europeanen’. Zjj . . . werden aangesproken door ‘halve Goden’!’!

In Bandoeng, zo noteerde Bouwer op 10 november, werden de toe-
stellen op de eerste inleveringsdag ‘bij tientallen’ naar het gemeentehuis
gebracht.

‘Het is een harde slag voor de mensen. Met vrijwel alle ontvangers kon na de
‘behandeling’ toch wel naar de buitenlandse stations worden geluisterd. Daarop
hebben de mensen geleefd. Het maakte alles zoveel gemakkelijker te dragen.
Natuurlijk zal het nieuws desondanks zijn weg naar de mensen wel vinden, maar
het verliest ongetwijfeld aan betrouwbaarheid. En de Japanners zijn vastbesloten
het clandestiene luisteren uit te roeien. Zij die dus nog kunnen luisteren met een
niet-ingeleverd, verzegeld en mishandeld toestel dan wel met een ongeregis-
treerde ontvanger, zullen bijzonder voorzichtig moeten zijn met het verspreiden
van hetgeen zij horen.

... De plaatselijke politie, werkend volgens bepaalde lijsten, is gisteren en
vandaag de huizen al langs geweest om toestellen op te halen bij mensen die aan
het bevel nog geen gevolg hadden gegeven. Doch voor dit alles gebeurde, hebben
wij nog kunnen horen, hoe sterke Amerikaanse en Engelse legers in Noord-
Afrika zijn geland?. . . Het heeft de scheiding van radiotoestel dubbel zo pijnlijk
gemaakt.”?

Bouwers geregistreerde toestel werd op de 11de door de inheemse
politie in beslag genomen (hij behield het ongeregistreerde dat hij in zijn
tuin had verborgen). ‘Er werd geen huiszoeking gedaan. Nog drieduizend
toestellen zijn zoek’, schreef hij op de 14de?; dat laatste had hij blijkbaar
van een politieman of van een andere relatie vernomen.

Dat er op de derde of zesde dag na de 8ste november waarvoor de
inlevering voorgeschreven was, in Bandoeng nog zoveel toestellen (daar-
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