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Bij het ondergaan van al deze maatregelen verkeerden de meeste
Nederlanders en Indische Nederlanders in een plaatselijk isolement: zij
wisten nauwelijks wat elders op Java, laat staan in de Buitengewesten
gebeurde; wat hen bewoog, kwam noch in de pers, noch in de radio tot
uitdrukking; het onderhouden van schriftelijk contact met elders wonen-
den was buitengewoon moeilijk geworden en van de krijgsgevangenen
alsmede van alle anderen die gevangen zaten, hoorde men nagenoeg
niets. Zorgen te over! Want er was angst voor de Japanner: angst voor
het plotseling ingrijpen van een macht die, zij mocht haar eigen beleid
dan zien als 'geïnspireerd door de verheven beginselen van rechtvaardig-
heid', zich had ontpopt als onberekenbaar en in haar reacties soms als
stuitend wreed.

Men dient overigens ten aanzien van die Nederlanders en Indische
Nederlanders niet alleen te schrijven over een plaatselijk isolement: uit-
eengevallen in kleinere en grotere gemeenschappen, waren zij ook als
volksgroepen geïsoleerd. De mate waarin de meesten telkens weer geloof
hechtten aan absurd-optimistische geruchten, was tekenend voor de druk
waaraan zij onderworpen waren, en voor hun angst voor de toekomst.

Hun positie was wezenlijk moeilijker dan die van de bevolking in het
bezette moederland.

Dáár konden van het begin van de Duitse bezetting af tallozen steun
putten uit het besef dat zich aan de overzijde van de Noordzee, niet zo
erg ver dus, een macht bevond die Duitsland tartte. Toestellen van de
Royal Air Force gingen spoedig doelen in Nederland aanvallen of des
nachts het Nederlands luchtruim passeren. Er kon op grote schaal geluis-
terd worden naar de Londense radio-uitzendingen. Maar vooralook:
men wist, dat vrijwel een ieder haakte naar de dag waarop de Duitse
macht Of in elkaar gezakt Of door de Britten verslagen zou zijn. Op dat
punt heerste er, al in de zomer van '40, binnen de grenzen van Nederland
een bemoedigende eenstemmigheid.

Hoe anders lagen de verhoudingen in Indië! De Nederlandse en
Nederlands-Indische volksgroepen waren tezamen niet meer dan om-
streeks vier-tiende procent van alle ingezetenen: vier op de duizend. Zij
mochten met verlangen naar de komst van Geallieerde bevrijders uitzien,
maar gold dat ook voor die overweldigende Indonesische meerderheid?
Deze had als geheel het in het isolement dringen van de Nederlanders en
Indische Nederlanders passief en hier en daar niet zonder leedvermaak ga-
degeslagen, had er hier en daar ook hulp bij verleend en uit haar rijen had-
den talrijke vooraanstaanden zich ostentatief aan Japans zijde geschaard.

Een-en-ander betekende dat de Nederlandse en Indisch-Nederlandse
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