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bevolkingsgroepen eind '42 niet méér waren dan een kleine, in het nauw
gedreven minderheid, terugdenkend wellicht aan een als roemrijk be-
schouwd verleden, dromend wellicht van een roemrijke toekomst, maar
in het heden geïsoleerd en op zichzelf teruggeworpen; behoudens dan
dat althans tot de inlevering der radiotoestellen menigeen hoop had
kunnen putten uit Geallieerde radio-uitzendingen. In de lucht evenwel
zag men geen enkel Geallieerd toestel verschijnen. De bondgenootschap-
pelijke macht die als enige de bevrijding kon brengen, had zich ver van
Indië, vooralook vervan Java teruggetrokken, eindeloos ver leek het wel.

*

Om uit bezet Nederland te ontsnappen moest men in de regel grote
moeilijkheden overwinnen: de Noordzee oversteken of scheepsgelegen-
heid vinden naar Zweden of op eigen kracht dan wel geholpen door
illegale organisaties naar Zwitserland of Frankrijk gaan en dan zo moge-
lijk verder trekken naar Spanje en Portugal - van Portugal uit kon men
Engeland bereiken. Wij hebben in deel 9 van ons werk in hoofdstuk 7
onderscheid gemaakt tussen de Engelandvaarders en de, hoofdzakelijk
Joodse, vluchtelingen. Geen absoluut onderscheid: er zijn niet-Joden
onder de vluchtelingen geweest en Joden onder de Engelandvaarders.

Onze in het genoemde hoofdstuk in een tabel weergegeven schatting
hield in dat van de zomer van' 40 tot die van' 44 van de Engelandvaarders
ca. tweehonderd de Noordzee zijn overgestoken, dat ca. negenhonderd
Zweden, ca.duizend Frankrijk en ca.vierhonderd Zwitserland bereikten,
en dat van deze laatste drie groepen resp. ca.vijfhonderd, ca. tweehonderd
en ca. tweehonderd niet verder konden komen. In totaal kwamen dus ca.
zestienhonderd Engelandvaarders in Engeland aan. Wat de vluchtelingen
betreft: ca. veertienhonderd bereikten Zwitserland, ca. twee-en-twintig-
honderd Frankrijk en van die ca. twee-en-twintighonderd kwamen er ca.
dertienhonderd Spanje en Portugal binnen - zij zijn vandaar naar Ne-
derlands-Indië (vóór de Japanse bezetting uiteraard), naar West-Indië en
naar diverse staten in Noord- en Zuid-Amerika vertrokken.

Nu Indië.
Uit de wereld der inheemsen zijn, voorzover ons bekend, de gehele

Japanse bezetting door geen pogingen ondernomen om van de grote
eilanden van de archipel uit buiten het Japanse machtsgebied te komen,
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