‘NEDERLAND  WORDT UITGESCHAKELD

wel zijn er eind ’43 van de oostelijke Molukken uit dergelijke pogingen
geweest, 0.a. van inheemse krijgsgevangenen die daar door de Japanners
aan het werk waren gezet. Van der Plas, voorzitter van de in Melbourne
gevestigde Nederlands-Indische Commissie voor Australié en Nieuw-
Zeeland, seinde begin februari ’44 uit Washington, waar hij zich toen
bevond, aan van Mook in Londen:

‘Behalve vier uit oostelijke Molukken ontsnapte Indonesiérs die gekomen zijn
om Nederlandse herbezetting van hun eilanden af te smeken, zijn nog zeven
krijgsgevangenen ontsnapt die hoogst belangrijke militaire gegevens hebben
aangebracht.”!

Wat de Vreemde Oosterlingen betreft (Chinezen, Arabieren, Brits-
Indiérs en anderen): wij houden het voor mogelijk dat enkele Chinezen,
gebruikmakend van de handelsverbindingen welke in dat deel van Azié
door Chinezen waren opgebouwd, getracht hebben Nationalistisch Chi-
na te bereiken, maar of die veronderstelling juist is, weten wij niet: ons
zijn geen gegevens bekend.

Wat de Nederlanders en de Indische Nederlanders aangaat, moet men
in het oog houden dat in de Buitengewesten bijna allen spoedig werden
geinterneerd en dat op het belangrijkste eiland, Java, de laatste maanden
van ’42 een caesuur vormen: toen waren uit de groep der Nederlanders,
afgezien nog van de krijgsgevangenen, de meeste mannen van zeventien
tot zestig jaar gearresteerd en toen verdwenen de meeste vrouwen en
kinderen en oudere mannen in de ‘beschermde wijken’ en andere inter-
neringsoorden. Wat de Indische Nederlanders betreft, die goeddeels
buiten de internering bleven: zij hadden maar weinig bewegingsvrijheid.
Tussen het uiterlijk van de meesten hunner en dat van de Indonesiérs
was verschil: zij vielen dus op. Vrij reizen was hun niet toegestaan — zij
hadden er een vergunning voor nodig (aan hun vrouwen was van
december ‘42 af in beginsel het reizen verboden) en uitsluitend met die
vergunning en op vertoon van het persoonsbewijs, dat zij als ‘vreemde-
ling’ steeds bij zich moesten hebben, konden zij een treinkaartje kopen.

Bovendien: wie meent dat de samenleving in Indié een primitieve
structuur had waarin het element der controle vrijwel ontbrak en waarin
men zich dus zonder veel moeite kon bewegen, vergist zich. Het oerwoud
is vrijwel ondoordringbaar en waar geen oerwoud is, zijn moerassen,

! Telegram, 2 febr. 1944, van van der Plas aan van Mook (ARA, MK, M 105,
A 9-B).
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