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bergen en bewoonde streken. De moerassen die dicht bij en de bergen
die over het algemeen ver van de kusten liggen, zijn onherbergzaam en
in de bewoonde streken was de controle vooral buiten de grote steden
(van welke op Java slechts Batavia, Semarang en Soerabaja dichtbij of aan
de kust liggen) scherp. In een dessa viel een vreemdeling onmiddellijk
op. Hij moest er op rekenen dat zijn verschijnen terstond gerapporteerd
werd aan het dessa-hoofd, de loerah, en dat deze niet zou nalaten, het
onderdistrictshoofd, de assistent-wedono, te verwittigen. Aan loerahs, as-
sistent-wedono's, tuedono's en regenten was bekend dat de Japanners het
hoog opnamen indien de aanwezigheid van vreemdelingen verzwegen
werd. Het mocht dan waar zijn dat, gegeven de uitgestrektheid van het
eiland, de Japanse macht bijvoorbeeld op Java numeriek zwak was, maar
zij kon overal ingrijpen en was dus overal potentieel aanwezig. Op de
Philippijnen, op Malakka en tenslotte ook in Birma waren gehele gebie-
den in handen van anti-Japanse krachten - dergelijke gebieden kende
Indië niet (even afgezien van Portugees-Timor in '42 en van enkele
streken in de binnenlanden van Nederlands-Nieuw-Guinea).

Tenslotte: de Indische archipel bestaat uit eilanden - Sumatra en Java
zijn door oceanen gescheiden van Ceylon en Australië. Wie van Sumatra,
Java of een ander eiland wilde ontsnappen, had een zeewaardig scheepje
nodig, dat hij onbemerkt moest optuigen, waar hij onbemerkt levens-
middelen en drinkwater naar toe moest brengen en waarmee hij onbe-
merkt een bepaalde haven moest verlaten om dan onbemerkt de oceaan
op te varen met alle grote risico's van dien.

Dat waagstuk is, voorzover bekend, van de Grote Oost uit door negen
Nederlanders ondernomen: door een luitenant van het Knil, F. Hiero-
nymus, die zich op Ambon aan krijgsgevangenschap wist te onttrekken
en met een prauw via Ceram naar Australië voer; door ds. H. Visser, die
in februari '42 uit een gevangenenkamp op Ambon ontsnapte en in april
met een zeilboot Australië wist te bereiken; door vier militairen van het
Knil, weggevaren van Timor: luitenant J. c. L. Stoll, officier van gezond-
heid H. Neel en de sergeants J. de Maar en F. H. Meyer, die samen met
twee die zij op Flores aangetroffen hadden: luitenant H. P. van den Dool
en sergeant C. E. Kroese, na een moeilijke tocht met een schoener begin
april Australië bereikten; en tenslotte door dr. Th. Nieuwenhuyzen,
gezaghebber op het eiland Saparoea (bij Ambon). Toen hij in april '42 de
aanzegging kreeg, dat hij naar Ambon moest varen om daar geïnterneerd
te worden, zag ook hij kans naar Australië uit te wijken. 'Hij meldde
zich', aldus het Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het Bin-
nenlands Bestuur in Nederlands-Indië,
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