‘NEDERLAND' WORDT UITGESCHAKELD

‘bij de Nederlandse autoriteiten te Brisbane. Het was een gedurfde tocht geweest
over de door de vijand beheerste zee, maar zij die in de provisorische hoogheid
van het gouvernement en exil gezeten waren, beoordeelden dit enigszins anders:
deze man was eigenlijk in strijd met de orders van zijn post gedeserteerd.”!

Toen eind juni ’42 van Australié uit een door luitenant Hieronymus
gecommandeerde expeditie naar de Kei-eilanden gezonden werd om
daar de Nederlandse vlag te hijsen, werd Nieuwenhuyzen als bestuurs-
ambtenaar meegezonden. De expeditie werd een mislukking: een sterk
Japans detachement landde op het betrokken eiland en Hieronymus en
Nieuwenhuyzen werden, na verraden te zijn, door de Japanners gearres-
teerd. Zij werden naat Ambon gevoerd, daar gefolterd en om het leven
gebracht: Nieuwenhuyzen werd eind augustus of begin september 42
onthoofd, Hieronymus in oktober ’42 met bajonetsteken afgemaakt.

Van Sumatra en Borneo heeft, voorzover ons bekend, uit de Neder-
landse en Indisch-Nederlandse bevolkingsgroepen niemand trachten te
ontkomen — er was daar ook maar heel weinig tijd voor, gegeven het
vroege begin van de interneringen.

Van Java uit zijn er, maar louter in ’42, enkele ontsnappingspogingen
geweest. Daarvan zijn twee geslaagd. Hoeveel er mislukt zijn, is niet
bekend. Bekend is wél dat één groepje van negen Nederlanders en
Indische Nederlanders, die in juni en juli voorbereidingen troffen om
naar Australié uit te wijken, eind juli aan Straat Madoera bij Probolinggo
(zie kaart XI op pag. 402) werd gearresteerd, vrijwel zeker door verraad?,
en dat twee Nederlanders die begin december in opdracht van een illegale
groep (meer hierover in het volgende hoofdstuk) uit Banjoewangi ver-
trokken met een door een Chinees gevonden prauw, eind december bij
aankomst op Soembawa door de Japanners werden gearresteerd — zij
werden in Makassar tot gevangenisstraf veroordeeld. Mislukt is ook nog
een derde poging: die van de Britse Flight Lieutenant Gordon Coates, die
midden ’42 in Buitenzorg en Bandoeng contact had met enkele Neder-
landse illegale groepen. Het al enkele malen aangehaalde, uit februari "44
daterende rapport van de Kenpeitai over het verzet op Java vermeldt dat
toen in totaal drie pogingen om van Java te ontsnappen, waren mislukt
— dat zou dus kunnen kloppen.

Van de twee geslaagde ontsnappingen werd de eerste hoofdzakelijk

' Gedenkboek . . . BB, p.23-24. * Deinitiatiefnemer stierf in gevangenschap, de acht
anderen en allen die hun hulp hadden verleend, werden tot twaalf jaar gevangenisstraf
veroordeeld.
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