
DE ONTSNAPPING VAN VAN DER STAR C.S.

georganiseerd door de reserve-luitenant van het Knil, Cornelis C. van
der Star", de tweede door een Indisch-Nederlandse beroepsonderofficier,
sergeant-majoor H. J. de Haas.

*

Van der Star, in '42 zes-en-twintig jaar, had op zeventienjarige leeftijd
aan boord van een schip dat eigendom was van een rijke Canadees, een
grote zeiltocht over de Pacific gemaakt en had dus enige ervaring in het
zeezeilen. Hij was met een eigen jachtje lid geweest van de Jachtclub te
Tandjong Priok en had als zodanig een sextant leren bedienen zodat hij,
als hij over zulk een apparaat en over een chronometer beschikte, op zee
zijn positie kon bepalen.

Als reserve-luitenant werd hij in december '4I gemobiliseerd maar op
grond van zijn functie bij het electriciteitsbedrijf van de Nederlands-
Indische Gas Maatschappij te Batavia, kon hij spoedig de uitoefening van
zijn burgerfunctie hervatten. Deze kwam hem na de komst der Japanners
te stade: hij werd in die functie gehandhaafd, had dus enige bewegings-
vrijheid en viel in april, mei en juni als Nippon-werker buiten de arres-
tatie-acties.

Zijn besluit, zo mogelijk van Java te ontsnappen, nam vrij spoedig na
de komst der Japanners vaste vorm aan. Een ontsnapping in de richting
van Ceylon leek hem te riskant: hij verwachtte tussen Sumatra en Ceylon
talrijke Japanse schepen te ontmoeten en bovendien zou hij op dat traject,
varend met een zeilscheepje zonder motor, een gebied moeten passeren
waar veel windstilte voorkwam. Wilde hij het voordeel hebben van de
uit het zuid-oosten waaiende passaatwinden, dan moest hij zuid- of
zuidwestwaarts varen. Ten zuidwesten van Straat Soenda (zie kaart X op
pag. 398) liggen de Cocos-eilanden - van der Star wist niet dat deze nog
in Britse handen waren. Hij besloot te varen naar het in zuidwestelijke
richting door hem meest nabij geachte Britse eiland, Rodriguez.

I Wij volgen bij de beschrijving van zijn ontsnapping in hoofdzaak zijn eigen, in '46
gepubliceerd relaas: Vier maanden onder dejappen opjava en mijn ontsnapping, aangevuld
met hetgeen terzake vermeld is door Frank Visser in zijn in '76 verschenen De schakel.
Een selectie authentieke verhalen van Nederlandse Engelandvaarders (pag. 66 en vlg.), hier
en daar gecorrigeerd met gegevens uit de officiële verslagen die onmiddellijk na de
ontsnapping van van der Star en de zijnen zijn opgemaakt.
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