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Helpers had hij nodig en voorts een scheepje en voorraden.
Een eerste helper vond hij in mei in Batavia, toen hij daar bij kennissen

een Nederlander uit Bandoeng ontmoette, de zes-en-twintigjarige Wil-
lem Stokhuyzen. Deze had eerst op Sumatra bij een aardoliemaatschappij
gewerkt, was vervolgens planter geworden op Java en werkte, toen de
Japanners op Java landden, in Bandoeng bij een bouw- en woningbureau.
Daar was in het huis naast hem een officier van het Knilondergedoken,
kapitein Frans van der Veen. Deze had zich, door het Knil uitgezonden,
in mei '40 in Nederland bevonden, had mèt andere Knil-officieren
geweigerd, de loyaliteitsverklaring te ondertekenen welke in de zomer
van '40 door de Duitse autoriteiten aan alle officieren van land- en
zeemacht was voorgelegd, en was toen met de andere weigeraars opge-
sloten in het kasteel Colditz in Saksen. Daaruit was hij in april '41
ontsnapt, waarna hij uit Zwitserland via Lissabon naar Indië had kunnen
terugkeren. Ten tijde van de capitulatie van het Knil bevond hij zich op
Midden-Java - nu, hij was niet aan Duitse krijgsgevangenschap ontko-
men om in Japanse te geraken! Goeddeels te voet was hij samen met een
jeugdige Indische Nederlander naar Bandoeng getrokken waar hij bij de
weduwe van een op Tarakan gesneuvelde Knil-officier was ondergedo-
ken. Hij was in april '42 drie-en-dertig.

Toen van der Star nog niet Stokhuyzen en van der Veen had ontmoet,
had hij in Batavia al enkele zeekaarten, een oude sextant, een kompas,
een chronometer en een zeealmanak voor het jaar' 38 gevonden. Hij had
ook geconstateerd dat zijn jachtje gezonken was, maar had in de oude
haven van Tandjong Priok een ander scheepje zien liggen dat hem voor
een ontsnapping geschikt leek. Toen hij, Stokhuyzen en van der Veen de
ernst van elkaars bedoelingen hadden gepeild en tussen hen drieën
vertrouwen was gegroeid, verhuisden de twee laatstgenoemden naar
Batavia en werd de poging tot ontsnapping verder voorbereid. In mei
gingen zij op een avond, ongeacht de avondklok, naar het door van der
Star gevonden scheepje kijken. Het was verdwenen. Korte tijd later
ontdekten zij een ander jachtje, de 'Pieternel' , ca. zeven meter lang, ca.
twee meter breed, met een kleine kajuit, wel met een mast, maar zonder
zeilen. Het lag op de werf van een Chinees en bleek eigendom te zijn
van een Nederlandse krijgsgevangene - hoe konden zij het in handen
krijgen zonder argwaan te wekken?

Stokhuyzen had er een oplossing voor. Voordat hij van der Star
ontmoette, had hij al in Bandoeng besloten, zo enigszins mogelijk Java
te verlaten. Trachtend een schip te vinden, was hij in contact gekomen
met een Zweed die beweerd had, een boot te bezitten die hij benoorden
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