
DE ONTSNAPPING VAN VAN DER STAR C.S.

Celebes had gebruikt voor het duiken naar parels. Een voorstel van
Stokhuyzen om te trachten voor die boot verlof te krijgen voor de
diepzeevisserij, sprak de Zweed aan, maar toen Stokhuyzen van het
Japanse militaire bestuur in Bandoeng een officiële vergunning daartoe
had gekregen, kwam bij de Zweed het hoge woord er uit: zijn boot lag
in Makassar en was dus onbereikbaar. Stokhuyzen nu had, toen hij naar
Batavia ging, een kopie van de vergunning meegekregen en dat document
bleek voldoende te zijn om de 'Pieternel' overgedragen te krijgen.

Het was een heel werk om het scheepje voor de tocht gereed te maken.
Een Chinees bouwde er een watertank in die ongeveer de halve kajuit
vulde. Twee Makassaarse matrozen uit de jachthaven (één van die twee
was van der Stars eigen matroos geweest) werden tegen betaling aange-
nomen om de nodige reparaties uit te voeren. Een grootzeil werd bru-
taalweg 'namens de Japanners' gevorderd bij de echtgenote van een
Nederlander die in een gevangenis zat, en ook een fok werd gevonden.
De watertank werd gevuld (er ging 200 liter in), levensmiddelen (hoofd-
zakelijk rijst en blikken corned beef) werden met hulp van enkele
Nederlandse vrouwen bijeengebracht, een houtskoolfornuisje werd op-
gescharreld en er werd, omdat in de kajuit maar één slaapplaats was
overgebleven, een hangmat gefabriceerd. Al die voorbereidingen namen
meer dan een maand in beslag - een periode waarin Stokhuyzen en van
der Veen er voor dienden te zorgen dat zij niet, als zovelen, bij een razzia
werden opgepakt. Op I juli viel het besluit: vertrekken op de 6de.

In de middag van die dag bracht van der Star met een ossekar de meeste
voorraden aan boord van de 'Pieternel', 's avonds reden zij met twee
fletsen en twee fietstaxi's, waarin zich de rest van hun bagage bevond,
naar de buurt van het scheepje. Vijf revolvers hadden zij bij zich met
enkele honderden patronen - het was hun bedoeling om, als er iets
misging, hun huid duur te verkopen. Zij werden niet ontdekt. De twee
inheemse matrozen hielpen met het afmeren - onontdekt kwamen zij in
het donker de haven uit. Zij hadden maar weinig zeekaarten voor het
eerste traject dwars door het zeegebied naar Straat Soenda, dat vol riffen
ligt, maar blindelings varend bereikten ze bij daglicht de ingang van die
zeestraat. Het wemelde er van vissersvaartuigen. Stokhuyzen en van der
Veen gingen in de kajuit zitten, van der Star zette een inheemse vissers-
hoed op en deed een gekleurde deken om zijn schouder - het werd er
op gewaagd. Niet zonder moeite (een tijdlang blies de wind uit de
verkeerde richting) werd Straat Soenda gepasseerd; dat nam anderhalf
etmaal in beslag. Nu de Indische Oceaan op!

Na een week varen, waarin veel windstilte voorkwam, was de 'Pie-
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