
DE ONTSNAPPING VAN VAN DER STAR C.S.

ternel' even benoorden de Cocos-eilanden - het scheepje voer verder.
Nog diezelfde avond kwam het in een wilde orkaan terecht. De mast
brak af en ging met de tuigage overboord - alles werd met de grootste
moeite weer binnenboord gehesen. Daar bleek dat het grootzeil aan
flarden was. Op de maststomp werd aan een bootshaak een deken opgezet
- opgetild door reusachtige golven en dan weer neersmakkend in de
diepte (één golf zette de kajuit onder meer dan een halve meter water
zodat de helft van de rijst kletsnat werd en moest worden weggegooid)
kon de 'Pieternel' weer enigermate voor de wind varen. Het geweld van
de orkaan hield vier etmalen aan - toen hij was uitgewoed, werd de mast
ingekort met een mes (aan gereedschap was niet meer aan boord dan een
mes, een vijl, een schroevedraaier, een hamer, wat spijkers en een dozijn
stopnaalden); uit een stuk grootzeil werd een driehoekige lap gesneden
en daaruit werd met eindeloze moeite (acht van de twaalf stopnaalden
braken af) een nieuw grootzeil gefatsoeneerd, dat overigens regelmatig
gerepareerd moest worden. De passaat stuwde de 'Pieternel' weer in de
goede richting. Er werd veiligheidshalve een Nederlandse vlag gemaakt
uit stukken van een rode sportkous, een wit hemd en een blauwe
sportbroek.

Na vier weken varen (de drie ontsnappenden konden rijst en corned
beef haast niet meer door hun keel krijgen) begaf het grootzeil het - nu
werd een stuk zeil aan de mast gespijkerd en dat was samen met de kleine
fok voldoende om iets van vaart in het jachtje te houden.

Op 6 augustus viel de 'Pieternel' niet zonder moeite de haven van
Rodriguez binnen. Het scheepje had in een-en-dertig dagen een afstand
van ca.vijfduizend kilometer afgelegd. 'We arefrom Java', kregen de eerste
twee Britse officieren te horen die aan boord verschenen.

Een Britse kruiser bracht het drietal naar Mombasa, een tweede kruiser
bracht het naar Colombo waar zij de eersten waren die admiraal Helfrich
een beeld konden geven van wat tot begin juli op Java was geschied,
'veel goeds konden zij niet vertellen', schreef deze later.'

De wegen van de drie scheidden zich. Van der Star, eerst in Australië
ingedeeld bij de Nederlandse geheime dienst, de Nefis (Netherlands Forces
Intelligence Service), kreeg in '44 als luitenant-ter-zee tweede klasse van de
Koninklijke Marine Reserve het bevel over een motortorpedoboot en
werd na de oorlog eerst adjudant van luitenant-gouverneur-generaal van
Mook en vervolgens in Californië president-directeur van een Ameri-

I C. E. L. Helfrich: Memoires (1950), dl. II, p. 78.
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