‘NEDERLAND’ WORDT UITGESCHAKELD

kaanse aluminium-fabriek. Stokhuyzen reisde naar Engeland waar hij
reserve-tweede-luitenant werd; hij kwam begin '47 in Australié bij een
verkeersongeval om het leven. Kapitein van der Veen bleef gedurende
de oorlog in Australi¢ in militaire dienst (wij komen in ons volgende
deel op hem terug) en zette nadien zijn militaire carriére voort welke hij
eind ’68, in de rang van luitenant-generaal, als chef van de generale staf
en voorzitter van het Nederlandse comité van de chefs van staven
beéindigde.

Wij vermelden tenslotte dat over de ontsnapping van van der Star en
de zijnen in de Verenigde Staten eind 42 een reportage verscheen in
Collier’s Weekly. Exemplaren daarvan bereikten de Japanse legaties in
neutrale staten. Het gevolg was dat ook de Japanse autoriteiten op Java
kennis kregen van het gebeurde. In haar rapport over het verzet op Java
schreef de Kenpeitai in februari '44: ‘Er is slechts één geval bekend van
een geslaagde ontsnapping van Java.’

In werkelijkheid waren er twee gevallen geweest en van het tweede
geval waren de Japanners onkundig gebleven.

*

Die tweede ontsnapping werd er op gewaagd door vijf personen: drie
van gemengde afkomst die er nogal donker uitzagen zodat zij, als zij
inheemse kledij droegen, voor Indonesiérs konden doorgaan, en twee
Menadonezen. Van de drie van gemengde afkomst hadden de sergeant-
majoor van het Knil, H. J. de Haas’, de douane-ambtenaar C. D. Schlette
en J. C. Buxton die laatstelijk enig geld had verdiend als jazzdrummer,
een Indonesische moeder — de Haas en Schlette hadden een Nederlandse
vader, Buxton, de enige van het gezelschap die Engels sprak, had een
vader die van gemengd Amerikaans-Engelse afkomst was. Alle drie
spraken goed Indonesisch. De twee Menadonezen waren een marechaus-
see, Danus, en een cavalerist van het Knil, Mongan. De Haas, Danus en
Mongan waren getrouwd en hadden kinderen. Het gezin van de Haas
woonde in Salatiga op Midden-Java, de andere vier waren woonachtig
in Soerabaja. Danus en Mongan waren als Indonesiérs door de Japanners
uit krijgsgevangenschap ontslagen, Schlette was in april als Nederlands
ambtenaar gearresteerd maar vrijgelaten omdat hij minder dan f 300 per

' Hij was in 1904 in Batavia geboren, was op zeventienjarige leeftijd tot het Knil
toegetreden en had in de dienst verschillende onderscheidingen gekregen.
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