DE ONTSNAPPING VAN DE HAAS C.S.

maand verdiende, Buxton was uit Japanse handen gebleven, wellicht
omdat hij als jazzdrummer in een gelegenheid speelde die ook door
Japanners werd bezocht.

De Haas had zich in maart ’42 aan krijgsgevangenschap onttrokken en
was in inheemse kledij over Java gaan trekken, eerst naar zijn gezin. Eind
mei kwam hij voor de tweede maal in Salatiga. Hij verklaarde zich daar
toen bereid om brieven van Nederlandse vrouwen in een koffer met
dubbele bodem naar plaatsen als Magelang, Djokjakarta, Bandoeng en
Batavia te brengen tegen het tarief van f 1 per brief — met dat geld kon
hij van treinen gebruik gaan maken. Hij reisde naar de genoemde plaatsen
toe, zag in en bij Bandoeng honderden er slecht uitziende krijgsgevan-
genen die voorraden voor de kampen ophaalden, hoorde dat zij het in
die kampen moeilijk hadden, en pikte in Bandoeng en elders vage
berichten op over voortzetting van de strijd door Nederlandse en
Australische guerrillatroepen. Van de moeite die Nederlanders en Indi-
sche Nederlanders zich overal moesten geven om het hoofd boven water
te houden, kreeg hij een duidelijk beeld. Met eigen ogen zag hij voorts
hoe vaak Japanners Indonesiérs en anderen mishandelden — in Bandoeng
hoorde hij trouwens van een twintigjarig nichtje dat zij met ruim twintig
anderen bij de Kenpeitai in arrest was geweest wegens het luisteren naar
Geallieerde radio-uitzendingen en dat bij haar en de anderen bij wijze
van straf de trommelvliezen waren doorgeprikt.! Van de Indonesiérs, die
tot zijn grote ergernis van de Japanners een voorkeursbehandeling kre-
gen, deed hij de indruk op dat zij bijzonder angstig waren voor de bezetter
— het trof hem pijnlijk dat velen onder de bekoring leken te komen van
de Japanse propaganda en vooral ook dat de inheemse politie tegen
Nederlanders en Indische Nederlanders honds optrad.? Contact met
ontwikkelde Indonesiérs had hij niet, omtrent Soekarno vernam hij
slechts dat deze in Semarang waar hij een aantal van die ontwikkelden
te eten zou hebben gevraagd, met al zijn gasten door de Japanners zou
zijn gearresteerd en enige tijd vastgehouden.

Langzamerhand groeide bij hem het denkbeeld dat hij de autoriteiten
in Australié diende in te lichten, vooral over die voortgezette guerrilla

! Is de perforatie niet te groot, dan groeit zij weer dicht; in andere gevallen kan dat
doorprikken leiden tot blijvende hardhorendheid alsook tot infecties. 2 Met betrek-
king tot het herstel van het Nederlands gezag, zei hij na aankomst in Australié o.m.:
“We moeten eerst een paar miljoen inlanders doodschieten.’” (‘Aantekeningen n.a.v.
het verhoor van sergeant-majoor de Haas’, 25 jan. 1943, p. 2, ARA, Alg. Secr., Eerste
zending, XXIII, s6-1).
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