DE ONTSNAPPING VAN DE HAAS C.S.

controle was. Zij reisden naar Banjoewangi (zie kaart XI hiernaast)
— daar hoorden zij nog wat nadere berichten over het interneringskamp
Kesilir, waaromtrent zij in Soerabaja al het een en ander vernomen
hadden. In Banjoewangi beweerde de Haas, die als leider van het groepje
optrad, dat hij een Sumatraan was die met enkele helpers naar Soembawa
wilde varen om er paarden en kledingstukken te kopen (de Japanners
hadden op Java veel paarden gevorderd en textiel was er schaars gewor-
den}. Van een Balinese hadji kon hij een vissersprauw met bemanning
charteren voor een bedrag van f 300. Eind september verliet de prauw
Banjoewangi. Toen ze bij Soembawa was, wist de Haas de schipper over
te halen, door te varen naar Soemba; dat kostte f 200 extra. Op Soemba
gingen hij en de zijnen aan land en de prauw voer naar Java terug.

De vijf nieuw-aangekomenen vielen op Soemba natuurlijk onmiddel-
lijk op — de Haas werd op zekere dag ingelicht dat hij de volgende ochtend
in het bijzijn van enkele inheemse hoofden zou worden verhoord.
Toevallig bevond zich in de plaats waar de vijf onderdak hadden gevon-
den, een op het eiland Savoe geboren inheemse bestuursambtenaar van
wie de Haas had gehoord dat hij een Christen was. Hij zocht die
bestuursambtenaar ’s nachts op en deze gaf hem de namen van enkele
Ambonnezen die in Koepang woonden, de hoofdplaats van Nederlands-
Timor — de Haas kon nu meedelen dat hij naar Koepang wilde doorreizen
om daar als handelaar enige hem bekende Ambonnezen te bezoeken. Het
verhoor liep goed af en de bestuursambtenaar en twee Christen-leraars,
ook Savoenezen, wisten een nieuwe prauw te vinden. Een van de twee
Christen-leraars voer mee naar Savoe teneinde, zo leest men in aanteke-
ningen, gemaakt op grond van het rapport dat de Haas na aankomst in
Australié schreef, ‘vertrouwen te scheppen, aangezien de controle op
Savoe zeer scherp was.”!

Inderdaad werd het vijftal op Savoe prompt gearresteerd. De radja
moest beslissen wat met hen diende te geschieden. Hij ‘was’, aldus de
aantekeningen, ‘opgestookt door twee bestuurshoofden, de Haas uit te
leveren aan Koepang’, d.w.z. aan de daar aanwezige Japanse autoriteiten.

‘Een openbaar onderzoek volgde, doch door de vlotheid van de Haas’ antwoor-
den die naar de z.g. referenties in Timor verwezen, was de radja bevredigd en liet
de Haas los. De radja bleek echter van de comedie op de hoogte te zijn geweest;
bij het vertrek’

' Aantekeningen, 19 jan. 1943, op grond van het verslag van H. J. de Haas, p. 4

(av.).
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