‘NEDERLAND  WORDT UITGESCHAKELD
(hij had de Haas aan zijn derde prauw geholpen, een nogal wrak vaartuig)

‘deed hij de Haas namelijk uitgeleide en zei in het Maleis: ‘Heren, ik ken uw
doel niet, weet ook niet waarheen u gaat. Ik hoop alleen dat u mij niet hierdoor
in moeilijkheden zult brengen. Tk wens u goede reis.””!

De Haas liet Timor links liggen en stevende op de Australische kust
af. Op 13 december ging hij daar bij een missiepost aan land. Hij kreeg
opdracht naar Port Keats door te varen. Vandaar bracht een vliegtuig hem
en de zijnen naar Darwin. Buxton bleef in Darwin, de Haas, Schlette en
de twee Menadonezen vlogen via Brisbane naar Melbourne, waar zij in
eerste instantie door de Nefis met argwaan bekeken werden. ‘Oorspron-
kelijk’, aldus begin februari ’43 schout-bij-nacht F. W. Coster, Onderbe-
velhebber Strijdkrachten Oosten, aan Helfrich, de zich op Ceylon bevin-
dende Bevelhebber,

‘bestond er twijfel (gezien de gemakkelijkheid waarmee de Haas in Indié gereisd
heeft en waarop hij dit land verlaten heeft) of hij wel geheel bonafide was en
niet als Japans agent beschouwd moest worden. Dit punt is zo goed mogelijk
onderzocht, waartoe niet alleen betrokkene maar ook zijn metgezellen meerdere
verhoren zijn afgenomen, ook door de heer van der Plas, die mij meedeelde,
thans van het bonafide-zijn van de Haas geheel overtuigd te zijn.’?

Over het verdere lot van Schlette, Buxton en de Menadonezen Danus
en Mongan hebben wij geen gegevens (behoudens dan dat Mongan in
januari ’45 deelnam aan een mislukte verkenning in de Minahassa), maar
wel over dat van de Haas, en het komt ons dienstig voor, deze hier weer
te geven en niet in ons volgende deel waarin wij de op Indié gerichte
Nederlandse geheime diensten zullen behandelen, waaronder de Nefis.

De Haas werd door die Nefis betrokken bij het opleiden van geheime
agenten, totdat hij in september ’44, tot onderluitenant bevorderd, zelf
als geheim agent naar Java werd uitgezonden. Daartoe werd hij eind van
die maand door een vliegboot overgebracht naar het kleine eiland Nila
(bewesten de Tanimbar-eilanden, zie kaart XI op pag. 402) waar de Nefis
een basis had kunnen inrichten. De party van de Haas bestond uit acht
personen: hijzelf, zes Ambonnezen en één Javaan, de sergeant van het
Knil Soeprapto, zoon van een assistent-wedono in een district even ten
westen van Soerabaja, die met hem op Java aan land moest gaan. De Haas
en Soeprapto moesten daar niet minder dan zes opdrachten uitvoeren:

' Av. 2 Brief, 5 febr. 1943, van F W. Coster aan Helfrich (ARA, MK, M 18o,
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