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hulp geven aan mogelijke illegale organisaties (de Nefis had daar geen
enkele informatie over), onderduikplaatsen zoeken voor geheime agenten
die op hen zouden volgen, personen vinden die bereid zouden zijn contact
met de Nefis op te nemen, militaire gegevens verzamelen, inheemse be-
stuursambtenaren inlichten over de oorlogssituatie en, zo mogelijk, hulp
geven aan krijgsgevangenen en geïnterneerden. Zij hadden wèl geld bij
zich, ruim f 50 000, maar geen zender en de enige aanloopadressen waar-
over zij beschikten, waren de meest riskante: die van hun eigen gezinnen.

Het was een absurd takenpakket dat (diep in het derde bezettingsjaar!)
zonder deugdelijke hulpmiddelen moest worden uitgevoerd.

De prauw met de party voer van Nila via Soembawa naar het eiland
Satengar, een van de benoorden Soembawa liggende Paternoster-eilan-
den. Vandaar bereikten de Haas, Soeprapto en een Ambonnese sergeant
omstreeks 7 november Panaroekan, een haventje aan Straat Madoera. De
Haas en Soeprapte gingen er aan land en de Haas gaf de sergeant opdracht
naar Satengar terug te keren, vandaar andere eilanden te bezoeken ten-
einde er militaire gegevens te verzamelen en vervolgens weer naar
Panaroekan te varen waar hij eind december of begin januari met Soe-
prapto weer aan boord wilde komen. De sergeant voer naar Satengar,
vandaar met een Ambonnese soldaat naar Makassar, waar zij vier dagen
aan land waren, en vervolgens weer naar Satengar, waar de overige
Ambonnezen gegevens hadden verzameld over Flores. Tweemaal zetten
de Ambonnezen koers naar Panaroekan, tweemaal maakte tegenwind het
hun onmogelijk, dat haventje te bereiken. Op Satengar bleven zij tot eind
januari wachten - geen de Haas, geen Soeprapte. Volgens hun orders
voeren zij toen naar Australië terug.

Wat was er met de Haas en Soeprapte gebeurd?
Na hun aankomst in Panaroekan namen zij contact op met de regent

van het gelijknamig regentschap, voor wie de Haas een door van der Plas
geschreven brief bij zich had. Dat contact drong tot anderen door en een
van die anderen, een hoge Indonesische bestuursfunctionaris, lichtte de
Kenpeitai in. De Haas en de regent werden omstreeks een week na de
aankomst van de Haas gearresteerd en naar de gevangenis van Djember
overgebracht. De regent werd begin '45 doodgeschoten, maar de Haas
werd door de Kenpeitai pas in augustus '45 geëxecuteerd, volgens som-
mige berichten op de rydc, volgens andere op de zyste, tien dagen na de
Japanse capitulatie. Wat met Soeprapto is gebeurd, staat niet vast; het
meest waarschijnlijke is dat ook hij kort na de Haas in handen viel van
de Kenpeitai (hij zou door een dessa-hoofd zijn verraden) en dat hij tijdens
zijn detentie is bezweken.


