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Van der Star en de zijnen, die Java begin juli 42 verlaten hadden, waren
twee maanden onderweg geweest voordat zij met Nederlandse autori-
teiten in contact kwamen, de Haas, die eind september '42 Java had
verlaten, meer dan drie. Uiteraard waren de mededelingen die deze
ontsnapten konden doen, van betekenis', maar daar bleef het bij. Het is
van eind september ‘42 tot Japans capitulatie, midden augustus 45, aan
geen enkele Nederlander of Indische Nederlander gelukt, uit de archipel
te ontsnappen. De Nederlandse inlichtingendienst op Ceylon gaf zich
moeite om geheime agenten op Sumatra in te zetten maar slaagde daarin
pas midden 45. Pogingen om geheime agenten naar Java over te brengen
ondernam zij niet (Java behoorde immers tot de South-West Pacific Area),
de inlichtingendienst in Australié deed dat wel, maar, zoals al aangeduid
in wat wij over de Haas en Soeprapto weergaven, met bitter weinig
succes; van de weinige agenten die op Java aan land werden gezet, slaagde
niet één er in, naar Australié terug te keren.

Dat alles betekende dat de Nederlandse inlichtingendiensten en de
overige Nederlandse autoriteiten bijna drie jaar lang althans van ocogge-
tuigen geen enkele informatie kregen over wat zich op de belangrijkste
eilanden van de archipel afspeelde.

! Korte tijd v66r de Haas en de zijnen, onder wie twee Menadonezen, arriveerde in
Australié een derde Menadonees, H. D. Pitoi — hij kwam evenwel niet rechtstreeks
uit de Indische archipel maar van Guadalcanal. Ook hij was een Knil-militair. Hij was
op Java met andere Menadonese Knil-militairen door de Japanners in een kamp
vastgehouden en in september met zes lotgenoten ingedeeld bij een Japanse compag-
nie. Die compagnie behoorde tot de troepen die in oktober met torpedobootjagers
op Guadalcanal aan land werden gezet. De zeven Menadonezen moesten aan een
zware mars door het oerwoud deelnemen voordat het gebied was bereikt waar
gevochten werd met de Amerikanen. Pitoi besloot naar hen over te lopen, sloop uit
zijn bivak langs een slapende Japanse schildwacht en kwam na een mars van vier dagen
(op blote voeten en zonder voedsel) in de buurt van een Amerikaanse patrouille. ‘7
no Japanese, I Nederlands-Indisch soldaat!” riep hij. Hij werd krijgsgevangen gemaakt
en met een aantal Japanse krijgsgevangenen naar Nieuw-Zeeland getransporteerd. Met
moeite (hij moest Nederlands en Maleis schrijven, de dagen van de week in het
Nederlands noemen en in het Nederlands van 1 tot 40 tellen) wist hij er een
Nieuw-Zeelandse officier van te overtuigen dat hij een Knil-militair was; nadat hjj
ook nog in Wellington (Nieuw-Zeeland) door van der Plas, voorzitter van de
Nederlands-Itdische Commissie voor Australié en Nieuw-Zeeland, was verhoord,
kon hij zich in Australi& bij de daar aanwezige Knil-troepen voegen.
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