
DE 'PKI' OP JAVA

Imamoera op 29 april '42, Hirohito's verjaardag, amnestie verleende aan
alle Indonesische politieke gevangenen. Voorzitter van de illegaal ope-
rerende PKI was een communist uit Soerabaja, Pamoedji. Met die PKI
nu ging in de loop van '42 Amir Sjarifoeddin samenwerken, een van de
oprichters van de Gerindo, die binnen de Gerindo voorstander was geweest
van de vorming van een Volksfront, in '40 ambtenaar was geworden bij
het departement van economische zaken, in '41 naar het Christendom
was overgegaan en eind februari '42 op initiatief van van der Plas een
grote som geld (wij kennen het precieze bedrag niet maar nemen aan:
enkele tienduizenden guldens) uitbetaald had gekregen, bedoeld om
daarmee onder de Japanse bezetting een brede illegale actie op touw te
zetten. Van wat Sjarifoeddin met dat geld ondernomen heeft, weten wij
dat hij in de week waarin op Java werd gevochten, aan Hatta en Sjahrir
bij een bezoek aan Soekaboemi enkele duizenden guldens gaf voor hun
levensonderhoud, maar verder is niets bekend; de veronderstelling ligt
voor de hand dat hij in de eerste plaats getracht heeft, op Java een
inlichtingennet op te bouwen. Moesso was in '35-'36 in hoofdzaak op
Oost-Java actief geweest - daar vond Sjarifoeddin zijn meeste helpers,
ten dele PKI'ers, ten dele leden van de linkervleugel van de Gerindo. Wat
hij deed, bleef aanvankelijk voor de Japanners verborgen - hij werd, zoals
wij in hoofdstuk 4 vermeldden, in december '42 een van de leden van
de door de Japanners ingestelde commissie ter voorbereiding van de
'nieuwe Volksorganisatie', welker oprichting op 7 december in Asia Raya
en op 8 december door Soekarno in een toespraak te Batavia was aange-
kondigd. In de loop van januari '43 kwam de PID er achter wat Sjari-
foeddin ondernam; de Kenpeitai werd ingelicht en Sjarifoeddin werd
samen met drie-en-vijftig andere Indonesiërs, hoofdzakelijk oud-leden
van de PKI, de Gerindo en de Parindra, eind januari gearresteerd. De
meeste arrestanten werden meer dan een jaar later, eind februari' 44, door
de Japanse militaire rechtbank tot lange gevangenisstraffen veroordeeld,
Sjarifoeddin evenwel, de vier leidende figuren van de PKI in Soerabaja
(onder wie Pamoedji) en twee leidende figuren van de Gerindo tot de
doodstraf. Van die zeven doodvonnissen werden er vier uitgevoerd: die
van de communisten, niet die van Sjarifoeddin en van de twee Gerindo-
mannen. Soekarno en Hatta hadden weten te bereiken dat generaal
Harada in die drie gevallen de doodstraf wijzigde in levenslange gevan-
genisstraf; de drie veroordeelden werden opgesloten in de gevangenis te
Malang.

Er bleven op Java groepen PKI'ers actief. Een van hun leiders zei in
'64 aan Kanahele dat zij 'a bit oj sabotage' bedreven hadden, zoals het


