
DE CHINEZEN OP JAVA

f100000 aan valse Japanse bankbiljetten van tien gulden in omloop had
gebracht (ook deze groep werd door een Chinees verraden, hetgeen er
toe leidde dat ca. twintig Chinezen werden veroordeeld, sommigen tot
de doodstraf) en beweert dat die affaire een politieke ondergrond had:
de bedoeling zou zijn geweest om de economie van Java te verstoren.
Het staat evenwel allerminst vast dat de groep van kolonel Lin, welke,
naar wij veronderstellen, voldoende financiële steun gevonden had bij
vermogende Chinezen, iets met de zaak van de valse bankbiljetten te
maken heeft gehad.

Voor het jaar' 43 maakt het Kenpeitai-rapport geen melding van illegale
activiteiten door Chinezen en latere Kenpeitai-rapporten dan dat uit
februari '44 ontbreken. Zijn er inderdaad op Java geen Chinese illegale
organisaties blijven bestaan? Wij betwijfelen het, maar er is terzake niets
naders bekend.

*

In de kringen van Nederlanders en Indische Nederlanders zijn op Java
geen illegale opiniebladen ontstaan - wat men 'de illegale pers' kan
noemen (een pers die in bezet Nederland een rol van grote betekenis
heeft kunnen spelen), is er door de fundamenteel andere omstandigheden
beperkt gebleven tot enkele illegale nieuwsbladen, beter misschien:
nieuwspamfletten. d.w.z.getypte, hooguit gestencilde overzichten van het
nieuws uit Geallieerde radio-uitzendingen. Voorzover bekend, hadden
die overzichten slechts in Bandoeng een vaste titel: 'Rood-wit-blauw'
(zij werden er samengesteld door een ontsnapte krijgsgevangene, Thea
Jans) - elders werden zij zonder titel verspreid. In Batavia gebeurde dat
door een medewerker van het persbureau Aneta, A. L. van Hoorn, die op
last van de Japanners zijn werk had moeten hervatten en ten behoeve
van hen de berichten van de Geallieerde zenders had moeten vertalen
- afschriften van die berichten kon hij tot begin juli' 42, toen hij werd
gearresteerd, aan vroegere collega's doorgeven.

Een door de Japanners ontslagen inspecteur van politie, W. F. Grashuis,
die zich niet had laten registreren, begon midden '42 met het typen van
de berichten van Geallieerde zenders, die doorgegeven werden naar een
van de kampen van krijgsgevangenen te Batavia. Grashuis kwam bij dat
werk in contact met een groepje dat wapens trachtte te verzamelen. Toen
de Kenpeitai in '43 dat groepje trachtte op te sporen, kwam ook hij in
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