
VERZET EN ILLEGAAL WERK

V van Victory. Van deze organisatie, waartoe ook een aantal Indische
Nederlanders toetrad, kreeg elk lid een rood insigne met een zwarte V
in het midden. Er kwamen groepen tot stand in Semarang, Ambarawa,
Magelang, Poerwored jo en Dj okjakarta. 1 Plaatselijk bestonden die groe-
pen uit ondergroepen van vijftien man, elke groep met een commandant
aan het hoofd, en de bedoeling was dat zij bij de landing der Geallieerden
de politie zouden overrompelen en zich meester maken van haar wapens
om vervolgens militair-belangrijke punten te bezetten en de bewegingen
van de Japanse troepen te vertragen, o.m. door het opblazen van bruggen.

Oorspronkelijk was er tussen deze V-groepen een regelmatig contact:
de verbinding werd onderhouden door een gepensioneerde onderluite-
nant van het Knil, de Indische Nederlander Korff, die daartoe opdracht
had gekregen van de commissaris van politie te Semarang, de al eerder
in dit hoofdstuk genoemde W. Haccou, die enkele in Semarang woon-
achtige Ambonnezen en Timorezen goed had leren kennen. Haccou werd
in september '42 door de Kenpeitai gearresteerd en de arrestatie van Korff
volgde twee weken later. Nadien gingen de V-groepen zonder veel
onderling verband verder. Met moeite! Haccou had hun aan geld kunnen
helpen - enig geld ontvingen zij nu van de voornaamste organisatrice
van het steunwerk te Semarang, M. van Oort-Lau (het kan zijn dat deze
daartoe een deel van het geld gebruikt heeft dat zij op haar beurt in Batavia
van Kramer had ontvangen), maar dat was niet voldoende. Bovendien,
en dat was nog ernstiger, werd eind november op Java een begin gemaakt
met een aparte registratie van alle ingezetenen die uit de Buitengewesten
afkomstig waren en aangezien dezen nadien een apart persoonbewijs
moesten kunnen tonen, werd de bewegingsvrijheid van de leden der
V-groepen sterk beperkt.
In januari '43 werden al deze groepen, met uitzondering van die te

Sernarang, opgerold. Wat het lot van de arrestanten is geweest, weten wij
slechts met betrekking tot de groep uit Magelang: negen-en-veertig
Ambonnezen en Timorezen die allen ter dood veroordeeld en geëxecu-
teerd werden. Wij weten verder dat, toen zich in Semarang op I februari
'43 de Timorezen moesten melden om geregistreerd te worden, waarbij
aan de mannen onder hen werd gevraagd of zij voor de Japanners wilden
werken, dat laatste door een aantal leden van de plaatselijke V-groep
geweigerd werd. Allen werden gearresteerd. De meesten werden in maart
in vrijheid gesteld maar de leider van de Timorese ondergroep, Johannes

1 Op Oost-Java was er een V-groep in Malang; zij werd in juli '42 opgerold als gevolg
van verraad door een broer van een der leden.


