AMBONNEZEN EN TIMOREZEN

Ndoen, die alle schuld op zich genomen had, werd samen met zes andere
Timorezen naar Batavia gevoerd. Die zes werden er tot vijftien jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Ndoen kreeg, evenals de leider van de
V-groep te Ambarawa, de Knil-sergeant J. Frans, de doodstraf; beiden
werden onthoofd.

Mogelijkerwijs is het een uitvloeisel geweest van het oprollen van de
V-groepen dat midden augustus ‘43 in Batavia de leiders van de plaatse-
lijke Ambonnese gemeenschap werden gearresteerd. De voorzitter van
de Sarekat Ambon (het Ambonnese Verbond, dat aan de zijde van de
Indonesische nationalisten stond), J. Kajadoe, stierf terwijl hij bij de PID
in Buitenzorg in arrest zat; alle overige leidende figuren, verdacht van
medewerking aan een verzetsgroep, ‘De Toorts” (waaromtrent ons verder
niets bekend is), werden vrijgelaten.

Wij keren nog even terug naar de guerrilla-groepen — een term die wij
gebruikt hebben bij gebrek aan een betere. Want wel was het voeren van
een guerrilla misschien de bedoeling van velen (wij nemen aan dat
anderen slechts in vrijheid wilden blijven om zich zo spoedig mogelijk
aan te sluiten bij de Geallieerde strijdkrachten, welker spoedige landing
vooral in 42 werd verwacht) maar zij zijn daar, schijnt het, maar bij heel
weinig gelegenheden aan toe gekomen. Geen wonder! Zij bezaten maar
weinig wapens en zij hadden geen kans om zich op Java van meer meester
te maken: alle wapens waren er in handen van de Japanners en van de
met deze samenwerkende Indonesische politie en Indonesische militaire
hulporganisaties. De guerrilla-groepen hadden het al moeilijk genoeg om
in vrijheid te blijven — in vrijheid in nogal onherbergzame gebieden waar
men weinig voedsel en weinig dekking kon vinden en waar elke groep
stellig slechts onder buitensporig grote moeilijkheden (er is geen enkel
verslag van bewaard gebleven) en ver van elkaar (de afstand tussen
Soekaboemi en de Smeroe bedraagt in rechte lijn meer dan 700 km) haar
bestaan kon rekken. Hoe anders zou de situatie zijn geweest indien die
groepen, zoals het geval was met de guerrilla-groepen op de Philippijnen
en op Malakka, steun hadden gevonden in de inheemse samenleving!
Daar was op Java geen sprake van: niet bij toeval hadden de groepen zich
in de bergen, en veelal dan op vulkaanhellingen, teruggetrokken: daar
waren zij ver van de dessa’s waar elke loerah hun aanwezigheid via zijn
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