
VERZET EN ILLEGAAL WERK

superieuren aan de Japanners kon doorgeven. Op steun mochten zij
slechts rekenen van de zijde van kleine minderheden (Nederlanders,
Indische Nederlanders, Ambonnezen, Timorezen, hier en daar ook Me-
nadonezen), welke elk voor zich aan toenemende Japanse druk blootge-
steld waren.

Het zijn in hoofdzaak Nederlanders en Indische Nederlanders ge-
weest, tot wie in de eerste maanden van de Japanse bezetting hier en daar
doordrong dat zich op bepaalde plaatsen in de bergen nog Nederlandse
en andere Geallieerde militairen bevonden, en een deel van het illegale
werk dat wij nu gaan beschrijven, heeft dan ook bestaan uit het verlenen
van steun aan die militairen. Van diegenen die dat erop waagden, voorzag
niemand dat drie volle jaren zouden verstrijken eer de Geallieerden Java
zouden naderen - integendeel: in de sfeer van overspannen optimisme
waarin, zoals wij eerder onderstreepten, veel Nederlanders en Indische
Nederlanders althans tot oktober '42leefden, werd gemeend dat het niet
zo lang zou duren voordat sterke Geallieerde strijdkrachten de guerrilla-
groepen uit hun isolement zouden verlossen. Ook deed de aanwezigheid
van die groepen het menigeen hoogst urgent voorkomen om de Geal-
lieerden in te lichten waar zij zich bevonden - verschillende pogingen
werden ondernomen om met zelfgebouwde zenders van Java uit een
vaste verbinding te leggen met Australië. Geen van die pogingen is
gelukt.

*

Wij weten van vijf op Java ondernomen pogingen af (er kunnen er meer
zijn geweest) om radiografisch berichten naar Australië door te geven,
resp. in regelmatig wederzijds zendcontact te komen.

De eerste poging werd in juni '42 ondernomen door een groep in
Buitenzorg die o.m. gegevens uit Batavia kreeg welke daar door een
Chinees, die eerder voor de Militaire Inlichtingendienst van het Knil had
gewerkt, bijeengebracht waren. Die berichten kwamen terecht bij een
Nederlander die employé was van de Goodyear-fabriek, C. Bakhuys. Deze
stelde ze ter hand aan een Armeniër die op zich genomen had ze door
te geven aan de guerrillagroep bezuiden Soekaboemi, van welke aan
Bakhuys bekend was dat zij de beschikking had over een zender. Of de
Armeniër de zozeer geslonken guerrillagroep nog heeft kunnen bereiken,
is niet bekend - vast staat dat men er met deze zender, de zender van
van der Post, niet in is geslaagd, Ceylon te bereiken.


