
VERZET EN ILLEGAAL WERK

commandant van de Stadswacht te Buitenzorg. Anders dan in Batavia het
geval was, werden de leden van de Stadswacht in Buitenzorg niet door
de Japanners gearresteerd - Welter vatte het plan op om zich meester te
maken van de wapens van zijn Stadswacht die aanvankelijk in de Alge-
mene Secretarie waren opgeslagen. Of hem dat gelukt is, weten wij niet,
maar hij kreeg met hulp van anderen een kleine hoeveelheid wapens
bijeen die hij in zijn huis verborg (bij hem en andere leden van zijn groep
ontdekte de Kenpeitai o.m. 3 machinegeweren, 2 automatische pistolen,
10 geweren, 17 gewone pistolen en 33 handgranaten). Hij volgde de
Geallieerde radio-uitzendingen (wij nemen aan dat een ieder die illegaal
actief was, hetzelfde deed) en verzamelde gegevens over het Japanse
militaire en bestuursapparaat, 'een en ander met het doel', aldus een
naoorlogs rapport over zijn werk, 'om een organisatie over geheel Java
in het leven te roepen die bij een eventuele heroveringspoging van Java
door de Geallieerden de vijand in de rug zou aanvallen en die tevens de
Europese vrouwen en kinderen zou beveiligen.' 1

Nadat hij (wij weten niet hoe) met de Australiërs op de Salak in contact
was gekomen, liet hij levensmiddelen voor hen inzamelen. Medicijnen
kreeg hij van een Deense arts, Olaf Munck, en toen enkele Australiërs
in Buitenzorg waren ondergedoken, beschermde Munck de duikadressen
tegen huiszoeking door er biljetten aan te brengen dat in de betrokken
huizen een besmettelijke ziekte heerste." Met nog een Geallieerde officier
kreeg Welter aanraking: de Britse Flight Lieutenant Gordon Coates, die
in Soekaboemi, waar hij zich als Nederlander, 'Pieter Cornelis Koets',
had laten registreren, een groepje had gevormd dat contact onderhield

I Fiwi: 'Rapport omtrent het verzetswerk van mr. L. J. Welter' (z.d.), p. I (IC,Sa3).
2 Welter stond ook in contact met een Nederlands kantoormeisje te Batavia, Hanny
Hilgers, die bij haar moeder twee Geallieerde militairen had laten onderduiken: haar
verloofde, een Britse luitenant van de genie, John L. Appleby, en een militair van
Brits-Nederlandse afkomst, L. H. Powell. Die twee wilden per boot Java verlaten maar
konden er geen vinden. Toen hun positie in Batavia steeds moeilijker werd, vond
Hanny Hilgers begin '43 een schuilplaats voor hen in een particulier krankzinnigen-
gesticht te Buitenzorg en toen de sluiting van dat gesticht werd aangekondigd, een
derde onderduikadres bij een Indische Nederlander, P. M. Mulder, die in zijn huis
ook al een sergeant van het Knil verborg, W. Bechtholt. Hanny Hilgers werd begin
augustus '43 verraden door een vroegere collega die Nippon-werkster was geworden,
en samen met haar zuster gearresteerd. Een week later volgde de inval bij Mulder.
Diens drie onderduikers hadden de beschikking over enkele handgranaten waarmee
zij de Kenpeitai-functionarissen wilden bestoken, maar die handgranaten werkten niet.
Appleby, Powell, Bechtholt en Hanny Hilgers werden drie weken na de inval
standrechtelijk onthoofd, Hanny Hilgers als laatste.
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