
VERZET EN ILLEGAAL WERK

toen nog verlamd waren als gevolg van de mishandelingen waaraan de
Kenpeitai hem had onderworpen. Coates was al eerder terechtgesteld: in
maart. Ook luitenant Toers Bijris viel (wij weten niet wanneer) in Japanse
handen; hij werd tegelijk met kapitein Wernink onthoofd, in december
'44 dus.

*

De kapitein van de Generale Staf R. G. de Lange, wrens naam wij al
hebben genoemd, was betrokken geweest bij de organisatie van de
treintransporten van het Knil en moest na de capitulatie als Nippon-werker
zijn arbeid op het hoofdbureau van de Staatsspoorwegen te Bandoeng
hervatten. Spoedig was hij illegaal werkzaam: hij organiseerde een steun-
actie ten behoeve van de gezinnen van Knil-militairen, begon hulp te
verlenen aan Geallieerde militairen die zich in de bergen bij Bandoeng
hadden teruggetrokken en stimuleerde jeugdige Nederlanders en Indi-
sche Nederlanders om zich als militairen te oefenen teneinde bijstand te
kunnen bieden aan de Geallieerde strijdkrachten welke, zo nam hij aan,
spoedig op Java's zuidkust zouden landen en dan waarschijnlijk bij de
Wijnkoopsbaai (zie kaart VIII op de pag.'s 308-309). Hij legde via het
apparaat van de spoorwegen verbindingen met gelijkgezinden in Buiten-
zorg (mr. Welter), Batavia (Kramer), Semarang, Soerabaja en Malang en
kwam in Soekaboemi o.a. in contact met drie personen: Coates, Captain
John Douglas, een officier van het Britse leger, die zich evenals Coates
aan krijgsgevangenschap had onttrokken, en de hoofdinspecteur van
politie te Soekaboemi, S. J. de Vries, die, na door de Japanners in mei
'42 ontslagen te zijn, tot in augustus een functie had bij de hulppolitie
van het regentschap Soekaboemi. Het was deze de Vries die op verzoek
van de Lange een reserve-officier van de Koninklijke Marine naar de
Wijnkoopsbaai zond 'om', aldus later de Vries, 'eventueel contact uit zee
op te vangen' 1 - kennelijk rekende de Lange er op dat hij daar niet al te
lang op zou moeten wachten.

Bij latere huiszoekingen zijn de Kenpeitai enkele uit begin juli '42
daterende brieven in handen gevallen die, zo zij al niet van kapitein de

wapens naar Bandoeng had gesmokkeld, werd in juli '43 door de Kenpeitai gearresteerd
en twee maanden vastgehouden.

I S. J. de Vries: Verslag (z.d.), p. 2 (ARA, Alg. Seer., Eerste Zending, XXII, 45, 73).
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