VERZET EN ILLEGAAL WERK

een vroegere opzichter van het vliegveld en heeft hij van Japanse officieren in
wiens dienst hij was, gehoord dat alle Nederlandse mannen in de stad geinter-
neerd zullen worden. Overmorgen zal Erujin uit de stad naar de bergen ontsnap-
pen.

Jongstleden maandag kwam ds. Reddingius hier uit Batavia. Volgens mijn
vertegenwoordiger die met hem sprak, zijn in Batavia veel Nederlandse mannen
gegrepen. Hij was zelf ook in een kamp geinterneerd. In het kamp, waaruit hij
ontsnapte, kon hij de naamlijst zien van de personen die bij Bandoeng waren
opgesloten.

Het bovenstaande moet onmiddellijk worden doorgegeven, aangezien het
vertrouwelijk is. Mijn vertegenwoordiger heeft mij gezegd dat Erujin niet zo
gemakkelijk overtuigd kan worden.”

Wij achten dit een brief die getuigenis aflegt van een driftig zoeken
naar wapens en van grote strijdvaardigheid. Inderdaad, er ontstond bin-
nen de groep-de Lange zoveel optimisme dat men bij datgene wat men
in en van Bandoeng uit trachtte te bereiken, weinig gereserveerdheid in
acht nam. In het vorige hoofdstuk vermeldden wij dat een ingenieur van
de Staatsspoorwegen, L. R. Oldeman, in juli uit Madioen, zijn standplaats,
een bezoek bracht aan het hoofdbureau van de spoorwegen te Bandoeng,
‘iedereen was daar nog optimistisch’. ‘Op dat bureau’, aldus later Olde-
man,

‘werd ik gevraagd om met een verzetsactie mee te doen. Men suggereerde dat ik
als reserve-officier niet zou mogen weigeren. Dit gesprek werd temidden van het
omringende Inlandse personeel gevoerd. Ik vond het echter zo dilettantisch
opgezet dat ik weigerde hieraan mee te doen.’?

In diezelfde maand juli werd M. A. de Jonge, die in Bandoeng een
militair hospitaal had geleid en nadien naar Batavia was gegaan, toen zij
weer in Bandoeng kwam, op straat door een van haar oud-verpleegsters
aangehouden die, aldus de Jonge in haar naoorlogs verslag?,

‘mij vroeg of ik wilde werken voor de ondergrondse . . . De doelstellingen waren
ongeveer als volgt: geld en medicijnen verzamelen voor en transporteren naar
de militaire groepen die zich toen nog in de bergen ophielden; in de hele stad
Eerste Hulpposten inrichten; contact met de krijgsgevangenenkampen; radiocon-
tact met het buitenland; verzamelen van wapens en munitie; verbergen van auto’s

! Vermoedelijk wordt bedoeld: iemand is die niet op loze praat afgaat. 2 L.R.
Oldeman: ‘Verslag Japanse tijd’, p. 24. > Tekst: NI, p. 439—441.
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