
GROEPEN IN SOERABAJA

onder de krijgsgevangenen die zich in diverse kampen in Soerabaja
bevonden en die er bij geruchte vernomen hadden dat de Amerikanen
op de zuidkust van Java waren geland, ja al tot Malang waren doorge-
drongen. Tussen enkele van die kampen kwam elandestien briefcontact
tot stand en ook werd een verbinding gelegd met een Knil-officier die
zich aan krijgsgevangenschap had onttrokken, luitenant H. Groothuizen,
een Indische Nederlander, die uit een kamp bij Bandoeng was ontsnapt
en in inheemse kleding naar Soerabaja was getrokken.

Groothuizens groep trachtte in enkele krijgsgevangenenkampen wa-
pens naar binnen te smokkelen. Inderdaad werden in een van de kampen
enkele wapens verborgen. Een clandestiene brief waarin daarop gezin-
speeld werd, viel in juli de Kenpeitai in handen. Er volgde een inval in
een van de kampen, waaruit dertien officieren en tien soldaten door de
Kenpeitaiwerden meegenomen. De soldaten kwamen na korte tijd in het
kamp terug, de officieren werden naar Batavia overgebracht en daar door
de Japanse militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Groothuizen werd
samen met een Chinese arts die hem geholpen had, begin maart '43 door
de Kenpeitai gearresteerd - beiden overleefden de gevangenschap waartoe
zij veroordeeld waren.

Er was in Soerabaja nog een tweede Knil-officier actief, ook een
Indische Nederlander die zich aan krijgsgevangenschap had weten te
onttrekken: de kapitein der artillerie W. A. Meelhuyzen, die gedeta-
cheerd was geweest op een vliegveld bij Soerabaja en, zich voor Javaan
uitgevend, werk had kunnen vinden op een veeteeltbedrijf. Hij richtte
een illegale groep op die zich 'Corsica' noemde en waarin zekere Ferdi-
nandus, voorts de agent van de Nederlandse Handelmaatschappij te
Soerabaja, mr. P. Colijn, en tenslotte de Menadonezen Pangemanan en
Runtuwene een belangrijke rol gingen spelen; zijn groep kreeg verbin-
dingen met een groep Ambonnezen in Soerabaja en met enkele groepen
op Oost-Java, o.m. in Malang, die hulp trachtten te bieden aan de zich
in de bergen bevindende militairen.

Ook Meelhuyzen poogde militaire inlichtingen en wapens te verza-
melen, dat laatste niet zonder enig succes, en ook in de activiteit van zijn
groep stond de wens centraalom de Geallieerden bij hun landing op Java
zoveel mogelijk hulp te bieden. Een vaste verbinding met die Geallieer-
den werd essentieel geacht. Welnu, teneinde die verbinding te bevorde-
ren besloot Meelhuyzen om samen met M. Hamelink, die staffunctio-
naris van de Javase Bank te Batavia was geweest, en mr. J. van Lier, een
bedrijfsjurist van de KPM, naar Australië te ontsnappen. Hamelink wist
met hem door Colijn ter beschikking gesteld geld via de chef van een
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