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beschuldigd dat zij aan de telefoonverbindingen die tijdens de luchtaan-
val enige tijd waren uitgevallen, sabotage hadden gepleegd.'

*

Is er in het Japanse optreden op Java tegen het reële verzet en de reële
illegaliteit alsmede tegen wat de Kenpeitai daarvoor beliefde aan te zien,
een lijn te ontwaren? Dan toch deze dat de Kenpeitai door een mateloze
achterdocht werd gedreven en dat de Japanse militaire rechtbank (wij
komen er later in dit hoofdstuk op terug) het niet opbracht om het
waardeloos karakter van talrijke door de Kenpeitai bijeengebrachte z.g.
bekentenissen te doorzien.

Is achterdocht het juiste woord? Voerde de Kenpeitai niet soms haar
acties tegen beter weten uit, gedreven hetzij door hebzucht (eigendom-
men van slachtoffers werden geconfisqueerd), hetzij door de behoefte om
bij de superieuren in het het gevlij te komen? Daar zijn aanwijzingen
voor maar zij ontkrachten toch niet de conclusie dat zeker in het eerste,
primaire reageren van de Kenpeitai vrijwel steeds het element van exces-
sieve achterdocht te vinden was. Precies zo hadden de functionarissen
van de militaire politie in Japan steeds gespeurd naar uitlatingen en
gedragingen van diegenen die zich er van onthielden 'de keizerlijke weg
te volgen'. Bedacht moet ook worden dat (dat geldt voor alle Japanse
besturen in de Nanja) niet de ontwikkelde, relatief scherpzinnige en
evenwichtige figuren uit het apparaat van de Japanse overheid zuidwaarts
waren gezonden, maar (en dat vooral in de lagere rangen) de minder
ontwikkelde die uit angst een figuur te slaan en zich dan te moeten
schamen (hèt schrikbeeld voor de toenmalige Japanner!) bij uitstek
geneigd waren tot excessief optreden. Die neiging werd dan bovendien
nog versterkt door de omstandigheid dat zij, die van de wereld weinig
meer kenden dan Japan en wellicht Mandsjoerije en bezet China, opeens

1 Na een volgend luchtbombardement van Soerabaja, 17 april '44, was de Kenpeitai
ervan overtuigd dat de Geallieerde toestellen naar de stad waren geleid door middel
van vuurpijlen welke op diverse plaatsen op Oost-Java door Indonesische bestuurs-
functionarissen waren afgeschoten. Dit leidde tot de executie, begin '45, van een-en-
vijftig Indonesiërs, onder wie zeven-en-twintig bestuursfunctionarissen. Bij die ge-
legenheid werden uit één gezin acht zoons doodgeschoten. Van de gearresteerde
bestuursfunctionarissen waren tien tijdens hun verhoren bezweken.
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