
CHINEZEN OP SUMATRA

Van het verzet der Chinezen weten wij iets meer af.
In het gebied van Medan bestond al voor de oorlog een Chinese

organisatie die geld en goederen inzamelde ten bate van Tsjiang Kai-sjeks
legers. Die organisatie nu werd midden '42 door een Chinese student,
die afgezant was van de regering in Tsjoengking en die uit Singapore
naar Sumatra had weten over te steken, omgezet in een illegale groep:
het Chinese Verzetsverbond. De leiding daarvan kregen een officier van
Tsjiang Kai-sjeks leger en een Chinese litterator, van wie niet bekend is,
hoe en wanneer zij op Sumatra zijn aangekomen. Van de activiteiten van
het verbond weten wij slechts dat het in contact stond met de verzetsor-
ganisatie van generaalOverakker die in een kamp van krijgsgevangenen
van het Knil bij Belawan, niet ver van Medan, tot stand was gekomen
en dat het een elandestien nieuwsbulletin verspreidde. Het verbond werd
in februari '43 door de Kenpeitai opgerold en de leiders werden ter dood
veroordeeld en onthoofd.

Een tweede illegale Chinese organisatie, ook in het gebied van Medan,
de Antifascistische Liga,was het werk van Chinese communisten die van
Malakka afkomstig waren. Deze Liga bedreef anti-Japanse propaganda en
zamelde gelden in die voor de Chinees-communistische guerrillastrij ders
op Malakka bestemd waren. Eind '43 kwam de Kenpeitai de Liga op het
spoor: er vonden talrijke arrestaties plaats en de leidende figuren werden
terechtgesteld.

Of er ook in '44 en '45 sprake is geweest van anti-japanse activiteit
van de zijde der Chinezen op Sumatra, is niet bekend.

*

De zojuist genoemde verzetsorganisatie van krijgsgevangenen van het
Knil werd in april '42 gevormd in het kamp bij Belawan, d.w.z. in de
Unie-kampong, de woonwijk voor arriverende contractkoelies, waarvan
een deel als interneringsoord voor burgers werd gebruikt. In dit kamp
kwamen alle militairen terecht die op Noord-Sumatra en in de residentie
Sumatra's Oostkust krijgsgevangen waren gemaakt, onder hen de terri-
toriale commandant van Midden-Sumatra, generaalOverakker, en de
territoriale commandant van Atjeh en Sumatra's Oostkust, kolonel
G. F. V. Gosenson, die beiden eind maart, toen zij zich hoog in het
Alasdal bevonden, de wapens hadden neergelegd. Aangespoord o.m. door
de radiomededeling van generaal van Oyen (in de Unie-kampong was


