
VERZET EN ILLEGAAL WERK

opgevangen dat deze eind maart in een Australische uitzending gezegd
had: 'Wij komen spoedig terug'), zette Overakker samen met Gosenson
een verzetsactie op touwen vermoedelijk omstreeks midden mei deelde
hij in het kamp aan Klooster, de geïnterneerde hoofdredacteur van de
(opgeheven) Deli Courant, mee, 'dat er', aldus later deze,

'plannen zijn tot het stichten van een geheime organisatie ter voorbereiding van
de komst der Geallieerden, die wellicht niet meer zo lang op zich zal laten
wachten. De reserve-kapitein ten Velde zal de leiding op zich nemen, indien de
generaal (wat hij vermoedt) wordt afgevoerd. Ten Velde krijgt, met passering van
beroepsofficieren en ouderen of hager en in rang, een schriftelijke machtiging om
op te treden als territoriaal commandant van de Oostkust. Men neemt aan dat de
japanners, wanneer er een Geallieerde aanval plaatsvindt, zich ter verdediging
van hun posities in de bergen zullen terugtrekken. In de laagvlakte, met Medan
als centrum, zou dan een soort vacuum ontstaan. Dit was de gelegenheid voor
de geschikte mannen om op het geschikte ogenblik het gezag in handen te nemen
en vlugge preparatieven te maken ter vergemakkelijking van de Geallieerde taak.
Vóór het zover is, moet de geheime organisatie alles in het werk stellen om
militaire inlichtingen voor de Geallieerden te verzamelen, om zoveel mogelijk
wapens te doen vervaardigen, om contact met de Geallieerden te onderhouden,
om de japanners op iedere wijze afbreuk te doen en om onder het betrouwbare
deel der bevolking mannen te werven die op het supreme ogenblik achter ons
staan, de vrouwenkampen helpen beschermen en als gidsen of medestrijders aan
de Geallieerde strijdkrachten steun verlenen. Ook moet reeds een organisatie op
touw worden gezet voor het onmiddellijk perfect functioneren van politie en
transportwezen, van geldverkeer en voedselvoorziening. Verder moeten voor-
bereidingen worden getroffen, met behulp van technici, om eventueel door de
japanners te vernielen bruggen zo spoedig mogelijk weer te kunnen repareren.' I

Waarom generaalOverakker in die tijd vermoedde dat hij van Sumatra
zou worden weggevoerd, is niet bekend - het kan zijn dat tot hem was
doorgedrongen dat de Japanners voornemens waren, alle hoge leger- en
marine-officieren die in de Nanjo in krijgsgevangenschap waren beland,
dichter bij Japan op één plaats bijeen te brengen, maar het kan ook zijn
dat de afvoer, op 18 mei, van de eerste groep krijgsgevangenen uit de
Unie-kampong naar Birma hem had doen vermoeden dat hem hetzelfde
lot zou treffen. Hoe dat zij, op 18 mei ondertekende hij een opdracht,
niet alleen aan reserve-kapitein K. ten Velde maar ook aan reserve-
kapitein ir. C. Woudenberg - op hen was zijn keuze gevallen, niet alleen
omdat zij een strijdvaardige indruk hadden gemaakt maar ook omdat zij

I W. Brandt: De gele terreur, p. 44-45.


