
OVERAKKER EN GOSENSON

senson opgerichte geheime organisatie verbonden waren, z.g. V-groepen
(met de V van Victory). De leden van die groepen gebruikten eigen
herkenningstekens: een rode zakdoek (dat teken was ook in Batavia
gebruikt) of een witte veer. Leider van die groepen werd een ex-sergeant-
majoor van het Knil, de Indische Nederlander A. W. Ledoux.

In maart '43 liep het mis: Ledoux werd door de Kenpeitai gearresteerd.
Nadien werden van de inheemse ex-Knil-militairen allen gearresteerd
die een rode zakdoek of een witte veer bleken te bezitten. De opspo-
ringsacties duurden enkele maanden en daarbij viel in mei een tweede
ex-sergeant-majoor van het Knil in Japanse handen. Het lot van de
meeste arrestanten is onbekend, maar vast staat dat vijf-en-dertig perso-
nen terechtgesteld werden (Ledoux, een Chinees, een Soendanees, twee
Timorezen, vier Menadonezen, negentien Ambonnezen en zeven Su-
matranen) en tien tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld (een Ja-
vaan, een Timorees, een Menadonees en zeven Ambonnezen).

Door de bekentenissen van de tweede ex-sergeant-majoor was de
Kenpeitai achter de geheime organisatie van Overakker en Gosenson
gekomen. Beiden werden in augustus '43 van Formosa naar Sumatra
teruggevoerd - daar waren inmiddels de kapiteins ten Velde en Wou-
denberg gearresteerd (de Kenpeitai had Overakkers opdracht d.d. 18 mei
'42 in handen gekregen) alsook commissaris van politie de Bruyn en nog
negen Knil-officieren, onder wie de territoriaal commandant van Suma-
tra's Westkust, luitenant-kolonel J. H. M. Blogg. Deze was van al dezen
de enige die de oorlog overleefde, alle overigen bezweken in gevangen-
schap of werden in verschillende processen, waarin o.m. hoofdcommis-
saris Maseland als getuige tegen hen optrad 1, ter dood veroordeeld en
terechtgesteld. Aan Overakker en Gosenson werd het doodvonnis pas in
januari '45 voltrokken. Overakker had tijdens het proces tegen de voor-
mannen van zijn organisatie de bewondering van de Japanners gewekt
door zichzelf voortdurend de enig schuldige te noemen, maar dat betoog
was niet aanvaard.

*
Nu Treffers.

Wij vermeldden al dat deze, assistent-resident te Medan, in de loop
van '42 bezig was met, in Kloosters woorden, 'het organiseren van het

I Maseland, beschuldigd van verraad en strafbare collaboratie, is in oktober '49 door
het Hoog Militair Gerechtshof in Batavia ter dood veroordeeld. Het vonnis is in
verband met de toen spoedig verwachte soevereiniteitsoverdracht niet uitgevoerd.


