
MASSALE EXECUTIES OP WEST-BORNEO

vaarlijke samenzwering. Er is ons voorts omtrent dit gebied slechts
bekend dat in juli '43 een aantal vooraanstaande Chinezen en tot het
Christendom overgegane Indonesiërs gearresteerd werd wegens het luis-
teren naar Geallieerde radio-uitzendingen en dat de Japanners in sep-
tember ingrepen tegen fanatieke Moslems die in een bepaald district een
eigen Islamietisch staatje hadden opgericht.

Van Oost-Borneo weten wij dat in het binnenland enkele Dajakstam-
men van tijd tot tijd Japanse patrouilles aanvielen; dat in de eerste
maanden van '45 ca. zestig Indonesiërs die werkzaam waren op een
Japanse onderneming te Balikpapan (zie kaart XII op pag. 472), gearres-
teerd werden op beschuldiging hulp te willen verlenen aan de Geallieerde
strijdkrachten (alle leden van deze groep werden vermoord toen Mac-
Arthurs vlooteenheden midden juni Balikpapan begonnen te beschieten)
en dat op eenzelfde beschuldiging in en bij Samarinda en bij Beraoe
omstreeks honderdvijftig Indonesiërs, onder wie een aantal vrouwen en
kinderen, gearresteerd en ook allen afgemaakt werden.

West-Borneo werd nog zwaarder getroffen.
Dat de Japanners daar massale arrestaties gingen verrichten, kan sa-

mengehangen hebben met het feit dat zij in '43 bij twee gelegenheden
op Brits-Noord-Borneo hadden ingegrepen. Injuli '43 waren zij er achter
gekomen dat Australische krijgsgevangenen van hun kamp uit een ge-
heime organisatie van Chinezen en inheemsen hadden opgericht om
steun te bieden aan Geallieerde landingstroepen (één Australiër, vier
Chinezen en zeven inheemsen werden na een proces terechtgesteld,
negentien Australiërs en enkele tientallen Chinezen en inheemsen tot
gevangenisstraffen veroordeeld). Voorts deed zich in oktober '43 in
Jesselton een Chinese opstand voor die aan ca.veertig Japanners het leven
kostte. Ter intimidatie werd een aantal dorpen in de buurt van Jesselton
door de Japanse luchtmacht gebombardeerd en in de plaats vonden vele
honderden arrestaties plaats. Een groot deel van de arrestanten bezweek
in gevangenschap, anderen (bij één gelegenheid bijna tweehonderd per-
sonen) werden zonder vorm van proces van het leven beroofd.

In september '43 nu, kort na de ontdekking van het complot op
Brits-Noord-Borneo, werd in Pontianak een aantal inheemse bestuurs-
ambtenaren, Chinese handelaren en inheemse artsen gearresteerd op
beschuldiging, een illegale organisatie te hebben gevormd die de terug-
keer van het Nederlands bestuur wilde voorbereiden. De Japanse mili-
taire politie onderwierp de arrestanten aan de gebruikelijke onmenselijke
verhoren en als gevolg hiervan kregen de z.g. bekentenissen een steeds
absurder inhoud. Enkele artsen bekenden bijvoorbeeld dat er een plan
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