Grote Qost

Wij vermeldden in ons vorige deel dat luitenant-kolonel A. L. Gortmans,
die in januari '42 naar Celebes was gezonden om daar het Knil op een
guerrilla voor te bereiden, zich eind maart ’42 op Midden-Celebes aan
de Japanners overgaf, nadat hij de ca. vierhonderd inheemse militairen
die hij speciaal voor die guerrilla had willen opleiden, uit de dienst
ontslagen had. Aan een aantal van die militairen had hij opdracht gegeven,
zich op de komst der Geallieerden voor te bereiden — enkelen hunner
waren er nadien toe overgegaan, de kampen van krijgsgevangenen en
geinterneerden regelmatig te voorzien van nieuws, afkomstig van Geal-
lieerde zenders. Bij dit werk werden ook Indische Nederlanders betrok-
ken. De eerste arrestaties vonden plaats omstreeks maart '43. Enkele
weken later werd overste Gortmans uit zijn kamp naar de gevangenis te
Makassar overgebracht. Toen die plaats op 23 juli '43 voor het eerst door
uit Australié afkomstige Geallieerde bommenwerpers was aangevallen,
ging de Japanse politie tot nieuwe arrestaties over: zij was er van over-
tuigd dat aan het bombardement spionage ten grondslag had gelegen. Er
zijn vervolgens in totaal tien doodvonnissen gewezen. Overste Gortmans
die, zoals generaal Overakker op Sumatra gedaan had, zijn mede-arres-
tanten getracht had te redden door alle schuld op zich te nemen, werd
op 6 april "44 gefusilleerd — de Japanse krijgsraad had hem de gelegenheid
gegeven gratie te vragen, maar dat had hij geweigerd. Voor zijn executie
had hij Hamelink die in dezelfde gevangenis opgesloten was, toegeroe-
pen: ‘Hamelink, genade vragen aan die rot-Jappen, nooit! Het ga je goed!
Leve de koningin!’

In de rest van '44 en in '45 werden, voorzover bekend, op Celebes vier
personen wegens verzetsdaden ter dood veroordeeld, onder hen een
ex-korporaal van het Knil die telefoondraden had doorgeknipt. Boven-
dien werden in juni ’45 in Menado, waar controleur H. J. Stalma in
gevangenschap bezweken was, de assistent-resident H. J. Hoekstra en een
van de hem toegevoegde controleurs, mr. H. J. G. d’Ancona, onthoofd
— op grond waarvan, is niet bekend.

Ook op Ambon, waar een aanzienlijk deel van de bevolking zich tradi-
tioneel nauw met het gouvernement verbonden had gevoeld, kwam het
tot verzet.
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